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In memoriam 

Kees van Kempen 
Kees van Kempenschrijversteam 
Na een kort ziekbed is op 20 juni 2023 Kees van Kempen, de voorzitter van ons 
schrijversteam, op zeventig jarige leeftijd overleden. Kees was de laatste drie jaar tevens 
voorzitter van Erfgoedcentrum ’t Schoor. Ruim 30 jaar heeft Kees leiding gegeven aan ons 
schrijversteam. Wij hebben aan Kees een inspirerende voorzitter en bijzondere mens 
verloren. Kees en wij hadden eenzelfde passie namelijk om de boeiende geschiedenis van 
Udenhout en Biezenmortel te ontsluiten en vast te leggen voor het nageslacht. Dat heeft 
geresulteerd in ruim 70 boeken en boekjes. Voor geïnteresseerden geeft dat veel lees- en 
kijkplezier. Daarnaast heeft Kees geregeld dat de inwoners van Udenhout en Biezenmortel 
zes keer geheel gratis een Unentse krant mochten ontvangen. Als geen ander kon Kees vol 
enthousiasme een boek presenteren. Die presentaties waren gezellig en werden ook druk 
bezocht.  Elke eerste zaterdag van de maand kwam ons schrijversteam bijeen van 10.00 tot 
12.00 uur. Dan werd de voortgang van de lopende projecten besproken maar ook nieuwe 
ideeën kwamen aan bod. Kees zorgde voor een hecht team dat in de loop van alle jaren 
maar enkele wijzigingen heeft gekend. Kees zat vol ideeën en door zijn enthousiasme en zijn 
eigen inzet stimuleerde hij iedereen. Een eenmaal gemaakte planning hoefde zelden te 
worden aangepast. Iedereen kwam bij hem ook aan bod op zijn of haar eigen gebied van 
interesses.  
Kees verzorgde zelf de notulen en de actielijst die de leden steevast op de zondagavond na 
het teamoverleg in hun mailbox ontvingen. Tot slot heeft Kees ook Wiki Udenhout opgezet. 
Dat is een encyclopedie op Internet met wetenswaardigheden over Udenhout en 
Biezenmortel.  
Als eerbetoon en herinnering aan Kees en als waardering voor zijn onbaatzuchtige inzet 
hebben wij ons schrijversteam naar hem vernoemd. Voortaan is het dus “Het Kees van 
Kempen schrijversteam”. 
We zullen Kees erg missen maar zijn van plan door te gaan in de geest zoals Kees dat voor 
ogen had.  

Het Kees van Kempenschrijversteam van Erfgoedcentrum ’t Schoor,  

André, Annie, Arjan, Frank, Jan, Lia, Luud en Tim  
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UDENHOUTSE POPMUZIEK  
The Nervous Neighbours en Entrance 5 
Martin de Ruijter 
 
 
INLEIDING          
 
Aan de jaren zestigbands The Hap Cats en The Murphs is respectievelijk in Unentse 
Sprokkels nummer 18 en Unentse Sprokkels nummer 9 ruim aandacht besteed. 
Nadat beide groepen eind jaren zestig ophielden te bestaan bleef het lang stil in het dorp.  
Lang…… maar niet voorgoed. Het verhaal Udenhoutse popmuziek 1980 – heden beschrijft 
in meerdere delen welke bands in die periode op het snijvlak van pop en rock vanuit 
Udenhout actief zijn geweest. Dat zijn er wellicht meer geweest dan je zou denken. Wat 
daarbij opvalt is dat Udenhout zich hierin sterk onderscheidde van omliggende dorpen als 
Berkel Enschot, Oisterwijk, Helvoirt of Haaren waar zich nauwelijks of niet rockbands hebben 
gevormd.  
 
THE  NERVOUS NEIGHBOURS  
 
Die stilte duurde zowat de gehele jaren zeventig totdat hij na tien jaar eindelijk werd 
verbroken door een stel gretige jonge honden die de muzikale handen ineensloegen. Ze 
hadden elkaar leren kennen in jongerencentrum De Barak. 
Op een middag in het voorjaar van 1980 heeft de nieuwe band haar eerste repetitie. Locatie 
is het gebouw van de voormalige landbouwschool waarin dan jongerencentrum Utopia is 
gevestigd aan de Zeshoevenstraat. 
Binnen een uur staan buurtbewoners op de ramen te bonken. De band die in één oogopslag 
ziet dat het hen ernst is stopt geschrokken met spelen. Zanger Huub Liebregts strijkt eens 
over zijn kin en mompelt: “hmm, Nervous neighbours.” Een band was geboren en vanaf dat 
moment had ze meteen ook een naam. 
The Nervous neighbours bestond uit: 
Huub Liebregts: zang 
Theo Liebregts: toetsen 
Peter Robben: gitaar 
Bart Zoontjens: bas 
Martin de Ruijter: drums 
 
De band schreef eigen nummers die door improvisatie ontstonden. De teksten werden 
geschreven door Martin de Ruijter die zich daarnaast ook op poëzie toelegde.  
Er was iets bijzonders aan de hand begin jaren tachtig; een nieuwe stroming maakte 
wereldwijd haar opgang. Die golf werd gemakshalve New wave genoemd. Nieuwe bands 
schoten als paddenstoelen uit de grond. Ze gingen terug naar de basis en speelden weer 
korte eenvoudige nummers die amper 3 minuten duurden, dit in tegenstelling tot 
mastodonten als Pink Floyd of Yes uit de jaren zeventig die niet terugschrokken voor 
nummers van een kwartier of voor composities van een hele plaatkant lang. The Nervous 
neighbours sprongen op de nieuwe trein. Hun muziek hield het midden tussen toenmalig 
nieuwe hippe bands als The Cure en Joy division. 
Noodzakelijkerwijs vond de band snel een andere repetitieruimte, de houten barak achter de 
voormalige landbouwschool/kleuterschool aan de Kreitenmolenstraat, naast wat eens de 
melkfabriek was en later supermarkt werd. In november 1980 hadden ze daar hun eerste 
optreden ter gelegenheid van een feest. Toeval of niet: in diezelfde barak hadden ook The 
Murphs hun debuutoptreden, in 1965. Deze repetitieruimte was eigendom van de gemeente 
en er was geen huurcontract met de band afgesloten. Om de eenvoudige reden dat de band 
deze leegstaande barak in gebruik had genomen zonder de gemeente daarvan in kennis te 
stellen. Kraken was begin jaren tachtig nou eenmaal heel gewoon en de jonge honden van 
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The Nervous neighbours lieten het belang van muziek nou eenmaal prevaleren boven 
regeltjes van ambtelijke aard. Daar dacht de gemeente al snel anders over. Na enkele 
maanden werd de houten barak gesloopt. De band werd daarvan niet in kennis gesteld en 
alle versterkers, instrumenten en geluidsinstallatie stonden als betrapte verstekelingen 
tussen het sloophout van een oud wrak. Buurtbewoners hadden de band gealarmeerd en 
The Nervous neighbours haalden als de wiedeweerga hunnen spullen op en verkasten naar 
de schuur van de familie Van Nieuwburg aan de Groenstraat. 
 
Muziekliefhebber en vriend van de band Frank van Iersel ging zich met de groep bemoeien 
en zorgde ervoor dat er optredens kwamen. Frank was begin jaren tachtig één van de 
grondleggers van de Tilburgse concertzaal Noorderligt en werd later directeur van poptempel 
013.  
Nadat de band in het voorprogramma van de destijds populaire band Sammy America’s 
Gasphetti had gespeeld werd er een demo met drie nummers opgenomen in de studio van 
Henny Vrienten van Doe maar in Tilburg. Toen de band ’s nachts naar het eindresultaat zat 
te luisteren kwam Doe maar met veel bombarie binnengevallen. Ze kwamen terug van een 
optreden en hun debuutsingle was zojuist voor het eerst op de radio gedraaid. 
Dolenthousiast werd er een joint opgestoken en meegeluisterd naar de nummers van The 
Neighbours. Henny Vrienten merkte op dat het goed klonk en dat er “retestrak gespeeld 
was”. Dat compliment klonk bij de Udenhouters als muziek in de oren. 
 
Op een of andere ondefinieerbare manier zat het tij voor de band geweldig mee en was het 
even schrikken toen ze amper een half jaar bestond maar al geprogrammeerd werd op een 
festival in de Stadsschouwburg Tilburg, met ook op het programma o.a. Mathilde Santing. 
Ondanks dat de band stijf van de zenuwen het podium opging wist ze indruk te maken en lof 
te oogsten in een positieve recensie die in het Nieuwsblad van het Zuiden verscheen.  
The Nervous neighbours traden veel op in de omgeving van Udenhout en dat was ook de 
popredactie van het Nieuwsblad van het zuiden niet ontgaan die al snel een uitgebreid 
interview met foto in de krant publiceerde. Achteraf kan geconstateerd worden dat de groep 
op het juiste moment op de rijdende trein van de new wave-stroming van begin jaren ‘80 is 
gesprongen. 
Ging dan alles van een leien dakje? Nee, dat niet maar de band liet zich niet gauw kisten, 
een rockband is nou eenmaal geen naaikransje, zo was altijd het devies.  
Om maar wat te noemen: de band speelde in de zomer van 1980 op het New Music Festival 
in het Tilburgse Kijkhuis. Een tent waarvan je thuis maar beter niet vertelde dat je er geweest 
was. Dat er wekelijks bands uit binnen- en buitenland speelden was een pré natuurlijk maar 
wat schuurde was dat het Kijkhuis vooral werd bevolkt door junks en andere aan de 
onderkant van de samenleving bungelende romantici. ’s Middags deden The Nervous 
neighbours hun soundcheck en daarna gingen ze ergens eten. Toen ze terugkwamen zei 
manager Frank van Iersel tegen de drummer dat hij zijn drumstel moest inspecteren want er 
was een junk van het balkon, dat zich boven het podium bevond, naar beneden gevallen en 
op het drumstel neergekwakt. De schade viel mee maar het was de band meteen duidelijk 
waar ze waren beland. Het concert verliep verder zonder problemen. 
Problemen deden zich ook voor bij het optreden in de Sociale Academie van Den Bosch. 
Niet zozeer bij The Neighbours maar tijdens het voorprogramma van de Tilburgse band 
Cage des fauve die zoals snel bleek het slechtste uit de studenten naar boven haalde. Hun 
muziek wekte irritaties op die ertoe leidden dat iemand de stoppen in de meterkast 
uitschakelde waardoor de band stilviel. Toen dit bij herhaling gebeurde waarschuwde de 
geluidsman The Nervous neighbours dat hij zou stoppen en zijn geluidsinstallatie zou 
inpakken als het nog één keer gebeurde en dan zou hun optreden niet door kunnen gaan. 
Eén van de meegereisde fans van de Udenhouters met een nogal breed postuur wist een 
oplossing. Hij posteerde zich met opgestroopte mouwen voor de meterkast en er durfde 
niemand meer met een vinger naar te wijzen. In tegenstelling tot het voorprogramma sloeg 
het optreden van The Neighbours aan en in no time stonden de toen nog langharige hippies 
van de academie te dansen op de new wave van Huub Liebregts en consorten.  
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Onderweg naar huis begaf de auto het. De band strandde bij Helvoirt. Het waterreservoir 
bleek te lekken. De oplossing was binnen handbereik. Een band heeft altijd wel een kratje 
bier in de bus staan, zo ook The Neighbours. Ze dronken hun flesje bier leeg, plasten in het 
lege flesje en de inhoud werd in het waterreservoir gegoten. Theo Liebregts startte het 
vehicle en de boel kwam weer pruttelend en stotterend op gang en daar ging het gezelschap 
weer voort, on the road, op naar huis. 
Ze hadden overigens wel meer oplossingen voorhanden voor problemen die zich 
aandienden. Toen ze een proces verbaal kregen omdat de bandbus verkeerd voor een zaal 
geparkeerd stond bleek de chauffeur van de band gelukkig over enige juridische expertise te 
beschikken. Nadat de politie verdwenen was scheurde hij de bekeuring prompt doormidden 
omdat het verbaal volgens hem niet rechtsgeldig was vanwege het feit dat de agent zijn pet 
niet op had tijdens het uitschrijven ervan. Ook weer opgelost want dingen als bekeuringen 
konden The Nervous neighbours er allemaal niet bij hebben.  
In april 1981 verscheen er een mededeling in de Wegwijzer dat jongerencentrum Utopia op 
17 april gesloten zou zijn wegens een optreden van The Nervous neighbours in trefcentrum 
De Sponz in Oisterwijk. Bezoekers en vrijwilligers gingen in groten getale naar het concert. 
De band had standaard in het contract staan dat er twee kratten bier in de kleedkamer 
moesten staan voor muzikanten, aanhang en geluidstechnici. Abusievelijk had men twee 
kratten Belgische Triple (8,5% alcohol) voor de band neergezet, een bier waarmee de 
Udenhouters toen nog niet bekend waren. I.p.v. uit een bijbehorende kelk dronken ze het 
bier rechtstreeks uit de fles alsof het pils was. Ze hadden de tijd want voordat ze zelf het 
podium op moesten speelde er eerst nog een andere band. De jongens genoten met volle 
teugen, het bier smaakte geweldig, de zaal zat stampvol en het zou een prachtige avond 
worden. Toen ze uiteindelijk het podium op klauterden was het publiek getuige van een band 
waar het beste al duidelijk van af was. Al tijdens het eerste nummer moest de drummer het 
drummen staken om de achterover wankelende zanger weer naar voren te duwen om te 
voorkomen dat hij tussen de trommels belandde. En dit was niet het enige debacle bij dit 
concert. Wonder boven wonder hebben ze het optreden met veel kunst- en vliegwerk nog 
redelijk tot een einde weten te brengen maar er is nog lang over nagepraat.   
 
28 Juni 1981 was een cruciale dag in het bestaan van de groep. Stichting Jeugd- en 
Jongerenwerk hield toen een open dag die uiteindelijk werd afgesloten met een optreden van 
The Nervous neighbours in de open lucht. Ze bestonden 1 jaar. Dat moest gevierd. De 
gemeente bouwde speciaal daarvoor een kiosk op bij jongerencentrum Utopia.  
Ben Weijters had via Van Ham, het bedrijf waar hij werkzaam was, een rookmachine 
geregeld die achter het drumstel werd gepositioneerd. De machine werkte goed. De eerste 
twintig minuten was er niks van de band te ontwaren, een dichte zee van rode rook, zwaar 
genoeg om er een voetbalstadion mee te verduisteren, steeg vanaf het podium op. De band 
was in vorm, liet zich er niet door afleiden en zanger Huub, getooid in een speciaal voor dit 
optreden door vriendinnen voor hem uitgekozen rode Napoleonjas, zong de longen uit zijn lijf 
en ging over het podium te keer.  
Het was intens en er leek helemaal niets aan de hand. Maar, hoewel noch het publiek, noch 
de bandleden het zich op dat moment realiseerden, speelden The Nervous neighbours daar 
op die zonovergoten zondagmiddag hun allerlaatste optreden. Zo snel als ze kwamen, zo 
snel verlieten ze het muziekcircus. De van nature wat introverte maar gelijktijdig 
charismatische zanger Huub Liebregts voelde zich niet helemaal happy meer op de 
voorplecht van het muziekschip en besloot er een punt achter te zetten en de luwte weer op 
te zoeken.   
De band deed nog een poging om verder te gaan en heeft een paar keer opgetreden al was 
dat al onder een andere naam, A C1-Test. Dit was een experimentele variant op The 
Nervous neighbours. A C1-Test deed onder meer een geruchtmakend optreden als 
voorprogramma van American Gypsy in de feesttent op het kermisterrein ter gelegenheid 
van het 750-jarig bestaan van Udenhout in 1982. Guus de Weijer was als zanger de 
vervanger van Huub Liebregts. De geluidsexperimenten, compleet met een met 
contactmicrofoons behangen olieton die een oorverdovend lawaai genereerde, riepen vooral 
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gemengde gevoelens op in de bomvolle feesttent en het heeft even geduurd voordat het 
laatste woord in het dorp daarover was gezegd.  
Het definitieve einde van The Nervous neighbours was daarmee in 1982 luidruchtig ingeluid. 
Maar, hoe kort het ook heeft geduurd, het was intensief en vooral kleurrijk geweest en, niet 
onbelangrijk, er was een kiem gezaaid, zoals niet lang daarna al zou blijken.  
 
ENTRANCE 5 
 
The Nervous neighbours hadden de schuur bij Van Nieuwburg inmiddels leeg achtergelaten. 
Daar had een aantal jonge muzikanten lucht van gekregen. In 1983 sleepten zij op hun beurt 
hun apparatuur daar naar binnen. Hun naam: Entrance 5. 
Bezetting: 
Carlo Scholtze: zang 
Wil Opstals:  bas 
Erjan van der Laan: sologitaar 
Leon Wijnands: slaggitaar 
Walther van Hoof: drums 
Geïnspireerd door U2 schreef ook deze band hun nummers zelf. (Dit is overigens iets dat 
gold voor nagenoeg alle Udenhoutse groepen). Doorgaans kwamen ze door improvisaties tot 
stand. Carlo Scholtze schreef de teksten.  
De band had grote plannen en al snel verwisselde zij de repetitieruimte aan de Groenstraat 
voor een volledig ingerichte ruimte op de zolder van de drummer waarbij het de band door 
de moeder des huizes wel werd verboden om in de zomer met de ramen open te repeteren 
omdat de buurt er geen last van mocht hebben. Maar ja, een rockband en regels, dat gaat 
niet samen. Het werd er warm en de ramen gingen open. De buurt was blijkbaar fan want er 
zijn nooit klachten gekomen.  
Bij grote plannen hoort ook dat er geld verdiend wordt en dat was wat de band wilde. Er werd 
een fotoreportage georganiseerd en bij Hein van den Berg in Oisterwijk werd provisorisch 
een studio ingericht. De nummers die daar zijn opgenomen werden op een cassette gezet en 
die moesten voor 10 gulden per stuk verkocht worden. Bij monde van drummer Walther is 
dat gelukt al bleef de verkoop bij acht stuks steken.  
Zoals het wel vaker gaat met bands die grote plannen hebben kon de droom niet worden 
waargemaakt. Het aantal optredens bleef bij drie steken. Tweemaal in jongerencentrum 
Utopia aan de Zeshoevenstraat en een keer in Tilburg waar de band voor 1000 gulden 
investeerde in een geluidsinstallatie met personeel. Het ontbrak blijkbaar nog aan een goede 
manager met een uitgekiend businessmodel. 
Sommige bandleden gingen studeren, ieder ging zijns weegs en zo eindigde na ruim een 
jaar Entrance 5. Maar wat blijft tellen is, zoals Walther het verwoordde: ”rijk zijn we er niet 
van geworden maar ik had het voor geen goud willen missen.” 
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Wolven in de 17e en 18e eeuw in Udenhout 
Cees de Werdt 
 
Wolven kwamen in het verleden in Udenhout, zoals trouwens in heel Brabant, veelvuldig 
voor. Tot diep in de 18e eeuw zorgden de wolven voor een reëel gevaar. De Udenhoutse 
heidevelden, moerassen en dichtbeboste bossen leenden zich er uitstekend voor om de 
wolven hun populatie in stand te houden en verder uit te breidden. De wolven waren een 
bron van gevaar voor mens en dier. Niet alleen het vee op de boerderijen, en de herders met 
hun schapen hadden last van de hongerige wolven, maar ook grotere dieren zoals koeien, 
jachtvee en paarden werden door de wolf verminkt of gedood. Het vee moest langer op stal 
worden gehouden wat dan weer een voertekort kon veroorzaken. Toen in het begin van de 
18e eeuw de wolvenplaag uit de hand begon te lopen ging men er alles aan doen om dit 
roofdier te bestrijden. Voor het uitroeien van de wolf werden er premies uitgeloofd. Een 
premie voor een dode wolf was in de 18e eeuw per gemeente in Brabant heel verschillend, 
ze lagen grofweg tussen de 1 en 20 gulden, een moederbeest (wolvin) bracht het meest op, 
daarna een mannetjeswolf (reu) en een jonge wolf (welp) bracht het minst op. Er was dus 
behoorlijk wat geld te verdienen aan het doden van een nest wolven. Omdat men in 
Udenhout in deze periode van 1729 – 1777 geen eigen recht mocht spreken, en staatkundig 
nog onder het kwartier van Oisterwijk viel, moesten de jagers de gedode of gevangen wolven 
aan de Schepenen van Oisterwijk tonen, die dan op hun beurt de vastgestelde premie 
uitbetaalden. 
Om te voorkomen dat dezelfde dode wolf later nog eens gebruikt zou worden om een premie 
op te strijken, werd dit in sommige plaatsen onmogelijk gemaakt door een stukje van het oor 
van de wolf af te snijden. Ook de Nederlandse jachtwet uit 1814 voorzag nog in het uitloven 
van premies voor gedode wolven. Het jagen op wolven gebeurde op verschillende manieren, 
het meest met een jachtgeweer, maar met ook drijfjachten met vangnetten, vallen en 
klemmen. De vangmethode waarbij een valkuil werd gegraven werd in Brabant verboden, dit 
omdat er misbruik werd gemaakt door stropers en vanwege het gevaar van de kuilen voor de 
mens. Enkele veldnamen die nog herinneren aan de wolvenplaag zijn:  Wolfsbeemd (achter 
Biezenmortelsestraat 11/13) in Biezenmortel, “Het Wolvenbos” bij de grens van Udenhout, 
Loon op Zand en Tilburg, De Wolvensteeg in Oisterwijk en De Wolfsheuvel in Sint-
Joachimsmoer (gem. Loon op Zand).  
 
In de dorpsrekening uit 1605-1606 die bewaard is gebleven komen al enkele vermeldingen 
voor over wolven. Bij die rekening werden zogenaamd “cortelingen” lijsten opgemaakt. Die 
lijsten bevatten namen van dorpelingen die om verschillende redenen korting kregen op hun 
belasting ofwel terugbetaling voor geleverde diensten of schade die in aanmerking kwam 
voor vergoeding uit de dorpskas. In de bewaard gebleven lijst “vanden wijnckel” staan drie 
posten die een wolf vermelden. Achtereenvolgens ontvangt de weduwe van Jan Gerit Appels 
vijf stuivers voor “een perdt den wolf geten", Arijaen Vreijssen hetzelfde bedrag voor “een 
besst” en tot slot Cornelijs Wouter Brocke eveneens voor “een besst". Een "besst” is een 
rund wat in de bronnen meestal een beest genoemd werd. Dat zijn drie slachtoffers van een 
of meer wolven. 
 
In de rekening van 1608 staan twee posten waarin een wolf schade aanricht door een paard 
en schapen dood te bijten. Joest Jan Emmen en Aert Wijt Joesten ontvangen daarvoor 
schadevergoeding. 
 
Dan maken we een sprong in de tijd en ruim 100 jaar later, in de rekening van 1725 staat 
opnieuw een wolf vermeldt. In dat jaar schiet Peter Peijnenborgh een wolf dood en strijkt de 
premie op: 16 stuivers 8 penningen. 
  
In de dorpsrekening van 1753 krijgen drie inwoners een premie voor het doodschieten van 
vier wolven. Wouter Brans schiet er twee dood en ontvangt daarvoor op 16 februari en 4 april 
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de premie van twee gulden en tien stuivers. Jan Adriaan Peijnenborgh en Cornelis Maas zijn 
de andere twee wolvendoders. Cornelis Maas kreeg voor zijn wolf maar twee gulden terwijl 
Jan Adriaan Peijnenborgh de volle 2 gulden 10 stuivers ontving. 
 
Zeer interessant is ook de bijdrage van de heer F.W. Smulders in het tijdschrift De Kleine 
Meijerij over wolvenjacht in Udenhout. De schrijver verzamelde daarover nog een aantal 
archiefgegevens uit de periode tussen 1729 en 1777. In 48 jaar tijd werden er in Udenhout 
ten minste 20 wolven gedood, zie onderstaande gegevens: 
o Michiel Peter Coolen schoot op 10 Januari 1729 een oude wolf in Udenhout bij het 

Giersbergs broek, en vond hem ’s anderdaags dood. 
o Joost Jacob Willems vond op 15 april 1731 in Biezenmortel onder Udenhout in een 

biesbos 3 jonge wilde wolven, waarvan hij de oude had zien weglopen. Twee 
deskundigen verklaren, dat het echte wolven zijn. 

o Joost van Iersel en Niclaes Verhoeven waren op 3 juni 1733 aan het turfsteken in De 
Brand in Udenhout. Onder een elzenstruik vonden zij 3 jonge dieren, Antony van Iersel 
(jager van de Heer Baron van Renesse De Baer, Heere van Durendael), en Hendrik Aerts 
van Hasselt, inwoner van Helvoirt, verklaren dat het jonge wolven zijn, 2 teven en 1 
reuwolf, zij waren  omtrent 10 dagen oud. 

o Antony Adriaen Smolders en Jan Willems van Gorp, beide uit Udenhout vonden op 13 juli 
1733 onder een struik een jong wild dier; het was een jonge teefwolf. De wolf kwam uit 
een hooiveld in de Cromvoirtse bossen. 

o Peter Embert Vugts schoot op 28 januari 1740 een wolf in Biezenmortel; het was een oud 
moederbeest. 

o Laurens van Beurden uit Udenhout schoot op 19 augustus 1745 een jonge wolf; het was 
een moederbeest. 

o Peter Vugts, Jacobus van Vugt en Adriaen Croten gingen op 1 maart 1747 samen met 
Laurens  Witlocx een spoor volgen van een wolf, die wolf had gelopen in een bos in de 
buurt van het Clappeschoor (gebied vanaf de Strijdhoeve tot de Drunense duinen). Zij 
bezetten dat bos, en een volwassen wolf kwam eruit lopen. Laurens Witlocx schoot hem 
bezijden in zijn hals; hij bleef liggen. Zij sloegen hem vervolgens dood en toonden hem 
aan de Schepenen van Oisterwijk. 

o Jan Wouter Coolen zag op 28 juli 1752 in Udenhout ’s morgens om 9 uur in zijn hof een 
wolf, de wolf was kreupel aan zijn achterste poot. Hij vervolgde hem met een gaffel, doch 
kon hem niet achterhalen. Samen met Govert Jansen de Cort en Jacobus van Roessel 
achtervolgde hij de wolf. Zij sloegen hem dood met een gaffel en een zichthaak; het was 
een moederbeest. 

o Peter van Vugt schoot op 2 februari 1754 ’s nachts omtrent 12 uur bij ’t Winkel in 
Udenhout een oude reuwolf. Ze hadden daar een dood paard neergelegd en zaten 
verschuilt in een bakhuisje. 

o Jan Brocke en Johannes van de Wiel schoten op 4 augustus 1754 in ’t Broek in Udenhout 
een wolf; het was een teefwolf. 

o Jacobus Froets (jachtopziener van Baron van Crönstrom te Nemelaer), schoot op 6 
januari 1767 een oude wolvin in de Schoorstraat binnen Udenhout, ter plaatse genaamd 
“Geert Mie Heese Velden”. Hij was vergezeld van Francis van Wijck en Andries Haen, de 
laatste “Andries” was jager en oppasser van de jacht van Baron van Dopff. 

o Cornelis Coolen en Peter Vugts schoten op 17 januari 1772 tijdens de wolvenjacht in 
Udenhout een wolf dood bij de hoeve van Jacobus Froets in de Houtsestraat. 

o Jacobus van Vugt schoot op 21 januari 1772 ’s nachts tussen 11 en 12 uur een 
mannekes-wolf tijdens de wolvenjacht in Udenhout op de hoeve van de Prins van 
Zultzbach (gebied aan de Houtsestraat nabij de grens met Tilburg). 

o Jacobus van Vugt schoot op 4 februari 1772 een teefwolf van 4 of 5 jaar aan de 
Houtstestraat op de hoeve van de Prins van Zultzbach, bewoond door Peter van Vugt, 
onder Tilburg. 

o Jacobus Froets, jager bij Baron van Dopff, schoot op 10 januari 1777 ’s middags om 2 uur 
een reuwolf in de bossen van Prince van Sulzbach. 
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o Cornelis Coolen schoot op 24 januari 1777 ’s middags tussen 1 en 2 uur een teefwolf in 
De Brandse Steeg in Udenhout, hij was samen met Jacobus Froets op wolvenjacht. 

 
Wat in de bovenstaande opsomming opvalt is dat het merendeel van de jagers hun beroep 
als jager of oppasser van de jacht vinden bij grootgrondbezitters. De grootgrondbezitters die 
in deze lijst voorkomen zijn: heer van Durendael, heer van Nemelaer (Cronström), heer van 
De Strijdhoeve en de hoeve van de heer van Zultzbach. De laatste wolf van Brabant zou 
rond 1820 bij Kaathoven (gem. ’s-Hertogenbosch) zijn dood geschoten Niet iedereen is het 
eens met de datum 1820, volgens andere gegevens “die ter discussie staan” is dat de laatste 
wolf in februari 1822 in de plaats Groesbeek werd gedood. De opwinding was groot toen in 
maart 2015 er weer voor het eerst sinds ± 150 - 200 jaar lange tijd een wolf in Nederland 
werd gezien, terug in zijn oorspronkelijk leefgebied. De meeste wolven die sinds 2015 in 
Nederland zijn gezien zijn afkomstig uit de Duitse wolvenpopulatie. Jonge wolven beginnen 
wanneer ze één of twee jaar oud zijn aan hun zoektocht naar een eigen territorium. Hierbij 
worden afstanden van honderden en soms zelfs duizenden kilometers afgelegd. Omdat de 
wolf een beschermde diersoort is , is het verboden om hem te verstoren, vangen of doden. 
Om die reden moeten de boeren hun weilanden omheinen met speciale rasters, in de hoop 
dat de wolf weg blijft van het vee. Maar hoe groot is het risico dat mensen (kinderen) lopen 
bij een ontmoeting van een roedel wolven? 
 
 
 
Bronnen 
 
- Provinciale Noord-Brabantsche Courant “Het huisgezin” 11-02-1954 
- Dorpsrekeningen Udenhout 1605-1606: Regionaal Archief Tilburg, 864 Dorpsbestuur 

Udenhout, inv.nr. 7, p.9/42 en p.13/42v (1605-1606),  inv.nr. 8, p.28/76 en 30 (1608), 
inv.nr, 39, p22v (1725) en inv.nr. 61, p.30  (1753) met dank aan Luud de Brouwer 

- F.M. Smulders in De Kleine Meijerij, jrg. 7 nummer 4, fol. 3-5 
- Brabantse Almanak 1949, Helmond, pag. 117-122  
- Nieuwe Tilburgsche Courant, 25-02-195 
- https://www.gld.nl/nieuws/7804978/opgejaagd-afgemaakt-en-opgehangen-de-wolf-was-

vroeger-niet-welkom-in-gelderland 
- https://www.wolveninnederland.nl/ 
- https://welkomwolf.be/historische-vervolging 
- https://www.nepomukboxmeer.nl/files/media/wolvenjachtknippenberg.pdf 
- https://www.nepomukboxmeer.nl/files/media/oh12_jacht_wolvenjacht.pdf 
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De bibliotheek door de eeuwen heen 
Lia Clement-Verhoeven 
 
Op 17 juni 2023 werd feestelijk gevierd dat de bibliotheek Udenhout al 25 jaar op het 
Tongerloplein is gevestigd. Maar er waren al vanaf 1867 bibliotheken in Udenhout en 
Biezenmortel gevestigd. Hierbij een foto-overzicht: 
 
De bibliotheek in het Raadhuis 
De 34-jarige Paulus Borsten kwam in 1848 naar Udenhout als bovenmeester van de 
openbare school. Een jaar later kon hij een nieuw schoolgebouw openen dat was gevestigd 
aan de achterzijde van het Raadhuis. Het tussengedeelte was de onderwijzerswoning en de 
raadzaal/ ingang voor gemeentelijke zaken was aan de huidige voorzijde aan de Slimstraat. 
Na een paar jaar onderwijs gegeven te hebben begon hij in Udenhout een kostschool voor 
jongens van buiten Udenhout. Hij bracht ze onder in zijn eigen woning en op de zolder van 
het Raadhuis. Ongeveer gelijktijdig met zijn kostschool startte meester Borsten ook een 
avondschool. Zowel leerlingen uit Udenhout als van zijn kostschool konden de avondschool 
bezoeken. Zij moesten voor de avondschool een afzonderlijk bedrag aan schoolgeld betalen. 
Ter verbetering van de kwaliteit van het avondonderwijs nam meester Borsten tenslotte in 
1867 het initiatief een schoolbibliotheek aan te leggen.  
 
De bibliotheek in de Pauluszaal 
In december 1903 kreeg de Udenhoutse parochie een nieuwe ambitieuze en voortvarende 
pastoor, Petrus van Eijl. Een van de eerste activiteiten was het oprichten van een bibliotheek. 
Zijn kapelaan werd directeur van de bibliotheek. De bibliotheek was ondergebracht in de 
Pauluszaal (waar nu het afscheidsveldje op het kerkhof is gelegen).  
 
Bibliotheken in kloosters 
Udenhout en Biezenmortel telden vijf kloosters: Huize Felix (1862), het Fraterhuis (1901), 
Huize Assisië (1904), het Kapucijnenklooster (1920) en Huize Vincentius (1925). Deze zullen 
allemaal wel voor de ontspanning van de broeders, fraters en zusters in de loop der jaren 
een eigen bibliotheek hebben opgebouwd. Met name het Kapucijnenklooster heeft een hele 
grote bibliotheek gehad. Het was immers een studieklooster (vergelijk het niveau van 
doctoraalstudenten). 
 
De bibliotheek in het Patronaat  
Na de Tweede Wereldoorlog nam de gemeente de verantwoordelijkheid voor de openbare 
bibliotheek over van de parochie. De bibliotheek werd ondergebracht in het Parochiehuis 
(het na de oorlog herbouwde Patronaat) in een van de kamers bij de ingang. 
 
De bibliotheek op Kreitenmolenstraat 5 
Na het overlijden van huisarts Lobach en na het bouwen van een eigen woning en praktijk 
door dokter Van Keep kwam het dokterspand aan de Kreitenmolenstraat 5 vrij. Dat is de 
locatie waar nu opticien Leon van den Bersselaar is gevestigd. De gemeente kocht het pand 
en vestigde er in 1962 de openbare bibliotheek. 
 
De bibliotheek in de brandweerkazerne 
De gemeente bracht de bibliotheek-activiteit onder in een speciaal daarvoor in het leven 
geroepen stichting: de Stichting Openbare Bibliotheek Udenhout, waarvan de statuten 
passeerden bij notaris Huenges op 11 maart 1963. Het eerste bestuur bestond uit prof. Dr. 
Mag. Smits, Rudolf Kokke, Gerard van Hommelen, Piet Scholtze en Janus van Iersel uit 
Biezenmortel.  
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Vanaf dat moment was de zorg voor de bibliotheek Udenhout bij deze stichting 
ondergebracht. Maar de zorg die werd al snel groter toen de gemeente de mogelijkheid te 
baat nam om het pand Kreitenmolenstraat 5 te verkopen aan juwelier en edelsmid Mari van 
den Bersselaar.  
De bibliotheek moest plaatsmaken en verhuisde tijdelijk naar de bovenverdieping van de 
brandweerkazerne op de hoek van de Zeshoevenstraat en de van Heeswijkstraat. Het 
gebouw was helemaal niet toegankelijk voor ouderen of minder mobiele mensen door de 
steile stalen trappen.  
 
De bibliotheek in de Tuinstraat 
Op 21 juli 1969 werd de bibliotheek ondergebracht in een speciaal daarvoor gebouwd pand 
op de hoek van de Zeshoevenstraat met de Tuinstraat. In een artikel in het huis-aan-huisblad 
De Wegwijzer van 19 juli 1969 stond te lezen: De nieuwe bibliotheek zal de beschikking 
krijgen over enige duizenden lees- en studieboeken. Tevens zullen tijdschriften en bladen ten 
gerieve van de lezer beschikbaar zijn. 
En in een brochure die in 2002 t.g.v. 40 jarig bestaan werd uitgegeven blikt een 
dorpsgenootje terug  
Mijn vroegste herinnering aan een echte bieb was die van de bibliotheek aan de Tuinstraat. 
Dat gebouw met die ronding en een kiezelvloer. Ik vond die vloer een beetje kil en niet 
passend voor de warme wereld van de boeken. Al die boeken: het was een luilekkerland, er 
was altijd meer te snoepen dan ik op kon.  
 
De bibliotheek in Biezenmortel 
In Biezenmortel kwam er een kleine bibliotheek in het gemeenschapshuis (thans De 
Vorselaer) die gerund werd door vrijwilligers. Ook stond er jarenlang enkele uren per week 
een rijdende bibliotheek, een bibliobus, in Biezenmortel. De inzet van bibliobussen werd door 
de provincie gefaciliteerd in kleine (dorps)gemeenten waar geen openbare bibliotheek 
gevestigd was.  
 
Een driemaal grotere bibliotheek aan het Tongerloplein 
Op 19 juni 1998 werd de nieuwe bibliotheek op het Tongerloplein door Burgemeester 
Stekelenburg van Tilburg geopend. Het had heel veel voeten in de aarde voordat deze 
nieuwe bibliotheek geopend kon worden. De gemeente had het voormalige Patronaat en de 
voormalige hertenwei ter beschikking gekregen voor een herinrichting met de ambitie dat te 
ontwikkelen tot een nieuw dorpscentrum. In de periode 1991 tot 1996 heeft de 
gemeenteraad van Udenhout daar vele malen over vergaderd. Opties om de bibliotheek te 
verplaatsen naar de Schelf, de Peppel of de voormalige kleuterschool 't Fonteintje in de 
Koestraat hebben het niet gehaald en uiteindelijk koos de gemeenteraad voor nieuwbouw. 
Bij de feestelijke opening waren alle kinderen van de basisscholen aanwezig en werd door 
kinderboekenschrijver Peter Vervloed een speciaal boekje met als titel “Met een boek in de 
wolken” geschreven. De nieuwe bibliotheek was driemaal zo groot dan de oude aan de 
Tuinstraat. Er waren meteen ook computerwerkplekken. Door digitalisering zijn er de laatste 
jaren grote veranderingen in de maatschappij ontstaan en de bibliotheek verandert mee. De 
gemeente Tilburg heeft nog steeds een servicepunt in de bibliotheek. Ook dorpsloket U is er 
gevestigd voor vragen op het gebied van maatschappelijke diensten. De erfgoedcolleges van 
‘t Schoor worden hier gehouden. Er zijn muziekvoorstellingen en er worden vele activiteiten 
met andere instellingen en organisaties georganiseerd. Zo is de bibliotheek voor de inwoners 
van Udenhout en Biezenmortel een plek waar van oudsher boeken en uiteenlopende 
informatie beschikbaar worden gesteld. Een platform dat op verschillende, eigentijdse 
manieren kennis ontsluit. Een warm pleitbezorger en ruggensteun als het gaat om 
leesplezier en digitale geletterdheid. En een ontmoetingsplaats waar mensen samenkomen 
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en hun verhalen delen. Alles bij elkaar een stevige fundering om op te kunnen bouwen en 
dat begon ooit bij Paulus Borsten in ons mooie Raadhuis. 
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De Pegstraat, Keutersteegje, de Ark, den Rijkmaker 

Veldnamen – deel 8 (slot) 
Luud de Brouwer en Frank Scheffers 
Dit laatste deel van de serie veldnamen gaat over het tweede deel van de kadastrale sectie 
F van de voormalige gemeente Udenhout. Dit stuk omvat weerszijden van de Slimstraat 
vanaf het kruispunt tot ongeveer de Berkelseweg en dan richting de Berkhoek. 

Straten, stegen en waterlopen 

De Pegstraat 

De Slimstraat en de Kreitenmolenstraat komen ook al voor op de kadasterkaart uit 1832. De 
huidige straat Berkhoek is nog niet op die kadasterkaart te vinden. Die wordt dan nog 
Pegstraat genoemd. De naam is afgeleid van het woord Peg dat een wig/spie betekent. Als 
je de oude kadasterkaart uit 1832 goed bekijkt zie je dat de gezamenlijke percelen grond die 
achter de boerderijen Berkhoek 3, 5 en 6 liggen richting de spoorlijn in een spie uitlopen. 
Soms wordt ook wel gezegd dat de straatnaam te maken heeft met pech. Maar die verklaring 
is minder aannemelijk. Omdat nabij de Pegstraat veel oer (ijzer) in de grond zou zitten, zou 
de bliksem hier vaker in zijn geslagen. Dit heeft in de loop der jaren menig boer zijn boerderij 
gekost. Vandaar dat men de 'g' in de naam ging vervangen door 'ch'. In de jaren 1950 is de 
officiële naam veranderd in Berkhoek.  

Kreitenmolentraat/Stationsstraat 

Op de kadasterkaart van 1832 staat de naam als Kreitemolestraat en op een kaart uit 1871 
Kreijtenmolenstraat. De naam is afgeleid van de Kreitenmolen die oorspronkelijk bij de 
Kreitenmolenstraat 205 (bij de boerderij van Jan Bertens). Toen Udenhout een station kreeg 
werd de Kreitenmolenstraat omgedoopt in Stationstraat. De huidige Stationstraat heette toen 
nog Hooghoutseweg.  

Keutersteegje en het Riddersteegje 

De gronden aan de huidige Berkhoek tot ongeveer nummer 8 horen aan weerszijden van de 
straat tot de oude gemeente Udenhout. Evenwijdig aan de Berkhoek op de grens met Berkel 
liep vroeger een steegje vanaf de Kreitenmolenstraat langs de grenspercelen dat het 
Keutersteegje werd genoemd. Het Keutersteegje kwam ongeveer tegenover nummer 8 weer 
op de Berkhoef uit. Dat laatste stukje werd het Riddersteegje genoemd. Dit steegje zal zijn 
naam hebben ontleend aan de oude Udenhoutse familie De Ridder.  

Berkelse kerkpad 

Berkel en Udenhout vormden sinds 1722 een eigen parochie. In Berkel was wel een kapel 
maar de Berkelse mensen gingen naar de (schuur)kerk in Udenhout. Die schuurkerk stond 
naast de huidige St. Lambertuskerk aan de Slimstraat. Kerkpaden staan er om bekend dat 
ze via de kortste weg naar de kerk liepen. Die van Berkel naar de kerk aan de Slimstraat 
deed dat ook. Ze liep van Berkel door de weilanden, kwam dan uit op de Berkelseweg en 
liep van daar dwars door de Zeshoeven richting de Slimstraat. Ze kwam daar uit op de 
huidige Kloosterpad. Het kerkpad liep soms dwars voor de akkers. Een stuk akkerland 
ontleende er zelfs zijn naam aan. Dit is de Patakker, een perceel tussen de huidige 
Hoevenstraat en de Heidestraat.  
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Kloosterpad 

Dit voetpad ligt al eeuwen in de Zeshoeven. Het is waarschijnlijk ooit ontstaan als 
scheidingsweg tussen twee verschillende boerderijen (hoeven) die in lange stroken vanaf de 
Slimstraat helemaal doorliepen tot aan de Berkhoek. Om alle percelen goed bereikbaar te 
houden waren dergelijk paden noodzakelijk. Na de bouw van de 2de schuurkerk aan de 
Slimstraat vormde dit pad een verbinding met de schuurkerk. De wegenlegger die rond 1878 
is aangelegd vermeldt niet de naam Kloosterpad. Pas in de 20ste eeuw is de naam 
Kloosterpad verbonden aan dit pad omdat er toen in de Kreitenmolenstraat (Felix) en bij de 
Petrusschool kloosters kwamen te liggen.  

De Roomleij 

Dit stroompje borrelt ergens in Berkel-Enschot op, stroomt dan via de Berkhoek, kruist de 
spoorlijn, en stroomt dan nog een stukje door de Zeshoeven naar de Kreitenmolenstraat. 
Daar kruist het de Kreitenmolenstraat tegenover de oude melkfabriek (nu Jumbo supermarkt) 
en stroomt het via het Roomleijpark verder in de wijk Achthoeven. Hoe oud de Roomleij is, 
dat is niet bekend, maar de kadasterkaart van 1832 laat zien dat het beekje toen al bestond. 
De naam verwijst naar de kleur die het beekje kreeg als de melkfabriek de melkbussen 
schoon spoelde en het afvalwater in het beekje terecht kwam. Melk recht van de koe is in het 
Udenhouts rôme. 
 

Namen van boerderijen en huizen 

Van de dorpswoningen en de enkele boerderij aan de Slimstraat, de westkant van de 
Kreitenmolenstraat en de Berkhoek zijn weinig namen bekend.  

De Ark 

Een uitzondering is de Ark. Dit was een huis aan de Slimstraat ongeveer ter hoogte van de 
Van Heeswijkstraat. In een akte uit 1819 wordt het als volgt omschreven: huis, vanouds 
genaamd de Ark, bestaande uit zes woningen, met aangelegen hof en voorpoting, te samen 
drie lopense, met een groot en een klein schop, bij de Roomse kerk met de nummer 98 en 
99. De familie Jansen probeerde het in dat jaar in één koop danwel in drie kopen  van elk 
twee woningen te verkopen. De voorste twee woningen lagen aan de straat, dan twee in het 
midden en tenslotte nog twee achter in het pand. De verkoop is in 1819 opgehouden maar in 
1823 weet Adriaan Malles dan toch het geheel voor de som van 600 gulden aan te kopen.  

De brouwerij 

Het perceel op de hoek van de Slimstraat en de Kreitenmolenstraat, waar nu café ’t Centrum 
zit was lang in bezit van de familie Robben. Die hadden er oorspronkelijk een brouwerij. Ook 
toen de brouwerij al lang geen dienst meer deed bleef het nog een tijd die naam behouden. 
Bij een inventarisatie van het aantal brouwerijen in 1791 bleek dat de brouwerij al een tijdje 
buiten gebruik was en eigenaar Jan Robben was ook niet voornemens om die weer in 
gebruikt te nemen.  

St. Petrusschool en -fraterhuis 

Het klooster van de fraters aan de Slimstraat is in 1900/1901 gebouwd op initiatief van 
pastoor Petrus van de Wal. Die had het voornemen om de school en het fraterhuis te 
vernoemen naar St. Jozef. De pastoor overleed al een jaar na de ingebruikname van het 
fraterhuis en de school op 21 juli 1902. Frater superior De Beer besloot toen om zowel 
fraterhuis als de school te vernoemen naar de patroonheilige van de pastoor: Petrus. De 
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naam op het fraterhuis werd pas jaren later aangepast. Maar het beeld van St. Jozef bleef 
curieus genoeg wel boven in de gevel staan.  

St. Felixschool en -liefdesgesticht 

Oorspronkelijk stond de pastorie aan de Kreitenmolenstraat ter hoogte van de huidige 
Felixhof. In 1859 werd besloten die om te bouwen tot een liefdesgesticht en meisjesschool. 
De Zusters van Liefde die het liefdesgesticht betrokken en de onderwijskrachten leverden 
voor de school vernoemden het naar de patroon van de pastoor, de heilige Felix. 

Hoeve de Uijlenborch 

Aan de Kreitenmolenstraat 224 wordt tegenwoordig zelfgemaakt ijs verkocht. De boerderij 
was in de zestiende eeuw eigendom van het Convent van Uijlenborch in ’s-Hertogenbosch. 
Zoals alle hoeven , in bezit van kloosters, kwam deze boerderij in 1648 ook in eigendom van 
de Republiek der Verenigde Nederlanden. In 1915 koopt Kiske Schapendonk de boerderij 
van zijn zwager en inmiddels woont daar al weer de vierde generatie Schapendonk. In het in 
2017 uitgegeven boek Over ’t Odenhout werd de relatie tussen de Uijlenborch en de 
Udenhoutse boerderij weer blootgelegd. Dit resulteerde in het aanbrengen van de naam 
Uijlenborch aan de gevel in 2019. 

Margaretha 

Deze naam staat op de woning Kreitenmolenstraat 108. Die is rond 1923 gebouwd op een 
perceel dat de naam Krijtenmoolenstraatse akker droeg. Het is gebouwd door Cornelia 
Antonia Vermoten  gehuwd met Thomas van Zwieten, particulier. Cornelia was eerder 
gehuwd met Gerrit Cornelis Lamberts waar ze één dochter van had, Margaretha Cornelia 
Anna Lamberts die bij de bouw zes jaar oud was en waar het huis naar vernoemd is. 
Margaretha, haar moeder en stiefvader hebben niet lang in Udenhout gewoond, amper een 
jaar later verhuizen ze weer terug naar Rotterdam.  

Perceelsnamen 

Den Rijkmaker 

Vanouds werd de Groenstraat de “geldstraat” genoemd. In de Kreitenmolenstraat ter hoogte 
van nummer 106 lag vroeger echter een perceel dat ook met rijkdom te maken had. Het 
betrof een perceel teulland genaamd Den Rijkmaker. In 1816 werd het verkocht door 
Arnoldus Mutsaerts als man van Maria Verhoeven aan Joannes Arnold Smulders. Het 
perceel grensde achter aan een kerkpad. Dit pad kennen we nu nog als Kloosterpad. Het 
liep helemaal van de Slimstraat tot aan de Berkhoek waar het naast een niet meer 
bestaande boerderij aan het begin van de straat uitkwam.  

Quezelskuijl 

Dit perceel lag ook aan de Kreitenmolenstraat op de hoek met de Zeshoevenstraat. Er staan 
nu twee woonhuizen met een Franse kap op het perceel. In 1832 waren ze eigendom van de 
families Prinsen en Van Tilburgh. Een kwezel of klopje, ook 'geestelijk maagd' of 'geestelijk 
dochter' genoemd, was een ongehuwde katholieke vrouw die ten overstaan van een priester 
een kuisheidsgelofte aflegde en daarbij meestal, niet door gelofte gebonden, 
gehoorzaamheid betrachtte aan een overste, ook wel biechtvader genoemd. Het 
kloppenleven ontstond na 1581 toen er in de gereformeerde Nederlanden en de 
Generaliteitslanden een algeheel verbod op kloosterorden werd ingevoerd. Er mochten vanaf 
dat moment geen novicen meer worden aangenomen en via natuurlijk verloop kwam er 
langzaam een einde aan het kloosterleven. Dit verbod betekende voor katholieke vrouwen 
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dat het niet meer mogelijk was om een religieus (klooster)leven te leiden. De oorsprong van 
het kloppenleven kan dan ook worden gezocht in dit kloosterverbod en was een echt 
Nederlands fenomeen. Toen het gedurende de negentiende eeuw weer mogelijk werd om 
kloosters te stichten, stierf het kloppenleven dan ook weer langzaam uit. 

Schutsheike 

Dit perceel van 3.800 m2 groot is een perceel heide dat al sinds minstens 1820 in bezit is 
van het gilde St. Joris en St. Sebastiaan. Op dit perceel staat tegenwoordig nog een 
schutsboom waar het gilde op de vogel kan schieten. In een nog oudere akte van 1753 wordt 
in een erfdeling van de familie Vermeer melding gemaakt van een perceel nieuw erf omtrent 
den schutsboom rondom in de gemeint. Of dit exact het Schutsheike is geweest is niet zeker. 
Maar daar ter plaatse aan de rand van de Kreitehei wordt dus al generaties lang door het 
gilde geschoten.  
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Advertenties uit de jaren zestig 

Lia Clement-Verhoeven en Riet Heessels-Felen 
Bron: de Wegwijzer 
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Advertorial 

De Rustende Jager 
Al meer dan honderd jaar een begrip in Udenhout en de verre omgeving 

Als u dit leest is het ruim drie jaar geleden dat De Rustende Jager het 100-jarig bestaan van 
de familie Klijn in de zaak mocht vieren. De Rustende Jager heeft toen ook het Koninklijk 
Predicaat Hofleverancier gekregen waar de uitbaters heel trots op zijn. Het wapenschild dat 
daar bijhoort is bij het binnenkomen van de zaak goed te zien.  

Oma Klijn-de Bresser begon in 1920 met een borreltje schenken in een kamertje van een 
oud boerderijtje. Ze verkocht het pand toen opa gestorven was en huurde het van 
Natuurmonumenten terug. Toos Klijn, haar dochter, trouwde en werd de nieuwe huurder 
samen met haar man Piet van de Wiel. In de oorlog werd de Rustende Jager in brand 
geschoten en later weer opgebouwd. Toos en Piet hebben het bijna vijftig jaar gerund. 

Toen het na al die jaren door Jo Pijnenburg en zijn vrouw Nelly Klijn werd overgenomen, 
werden de stal en het woonhuis rigoureus verbouwd. Er was veel veranderd in de wereld, 
mensen hadden meer vrije tijd, hadden meer te besteden en van al die veranderingen 
maakte Jo goed gebruik. Hij ging met zijn tijd mee en speelde in op de wensen van de klant. 
Hij begon fietsen te verhuren, je kon een soepje en of worstenbrood bestellen, naast het 
pilsje, koffie, thee, limonade, of een sterker drankje. Kortom mensen kwamen naar de 
Rustende Jager om te genieten en zij zorgden dat het kon.  

Met de aankoop van de Rustende Jager in 1989 werd het weer eigendom van Jo en Nelly en 
kwam de Rustende Jager weer terug in de familie Klijn. Samen met zijn Nelly en een aantal 
vaste krachten waaronder nichtje Martijanne van Zon, dreven zij de zaak ook weer vijftig jaar.                      

In al die jaren werd er dikwijls verbouwd, men breidde steeds weer een beetje uit. Er kwam 
een grote serre aan het gebouw. Na de voltooiing hiervan konden meer mensen genieten 
van een bezoekje aan de Rustende Jager, ook in de wintermaanden. Later werd er over de 
gehele lengte een luxe overkapping gebouwd waar onder de klanten in de zomermaanden 
gedeeltelijk buiten zitten en de overkapping hen beschermd tegen zon of regen. Momenteel 
zwaait de vierde generatie Martijanne van Zon, nichtje van Klijns kant, de scepter in de 
Rustende Jager, samen met een team van vaste krachten en op de achtergrond een 
toekijkend oog van Jo natuurlijk.                                      . 

Intussen is de kaart natuurlijk al lang uitgebreid met andere soorten gebak. Net als met 
dikke, gul belegde boterhammen, grootmoeders gehaktbal en een twaalfuurtje van de plank 
met een klein soepje…. Dat wordt nog moeilijk kiezen uit al het lekkers dat herinnert aan 
vervlogen tijden! 

www.de-rustende-jager.nl   
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Mooie of bijzondere Udenhoutse bidprentjes,  
Deel 4  
Jan Denissen 
In dit deel laat ik een aantal bijzonderheden zien in oude Udenhoutse bidprentjes. Die 
bijzonderheden kunnen zitten in de afbeelding aan de voorkant maar soms heeft een 
bidprentje ook een opmerkelijke tekst. De meeste teksten waren gebaseerd op de bijbel of 
op brieven van de apostelen en dergelijke. Meestal was de tekst een aansporing om een 
goede gelovige te zijn. Vaak werd bij het stukje tekst ook verwezen naar waar het vandaan 
kwam. Toch vertellen de citaten soms wel iets over de overleden persoon. Enkele 
voorbeelden van zulke teksten: 
- Deze man was eenvoudig en regtzinnig (W. Leijten 1786-Udenhout 1862); 
- Zij opende hare hand voor de hulploozen en stak ze uit tot de behoeftigen (A.P. van Iersel 
1789-Udenhout 1864); 
- Waarom bleef mijne smart duren, en was er geen hoop voor mijne kwaal, zoodat zij 
weigerde genezen te worden? (C Brekelmans Udenhout 1842-1888). 

Rijke families hadden vaak chique prentjes maar families die wat minder te besteden 
hadden, kozen vaak voor eenvoudige prentjes. Tot het begin van de twintigste eeuw kwamen 
perkamenten prentjes voor. Dat waren natuurlijk dure prentjes.  

Dit is een perkamenten bidprentje van pastoor Lambertus van den Boome (Lierop 1749- 
Udenhout 1824). Hij was 38 jaar pastoor in Udenhout. Hij was ook deken van het distrikt 
Orthen, het dekenaat waar Udenhout toen onder viel. Het is een “liggend” bidprentje. Bij 
perkamentjes komt dat regelmatig voor maar bij papieren prentjes zie je dat niet zo vaak. Op 
de voorkant staat een afbeelding van een herder met daaronder de tekst: “pastor bonus” wat 
goede herder betekent. Het beeld van Christus als herder van zijn schaapskudde (de 
gelovigen) komt vaak voor.  

Hierboven links is een perkamenten prentje van Franciscus Burgmans (Udenhout 1827-
1875). Ook zijn weduwe wordt op het prentje genoemd met haar sterfdatum en leeftijd. Zij 
was 2 jaar eerder overleden in de leeftijd van 34 jaar. Franciscus was 48 toen hij overleed. 
Naast het perkamenten prentje is er ook een papieren prentje. Een perkamenten prentje was 
duurder dus waarschijnlijk kregen alleen de naaste familieleden zo’n perkamenten prentje. 
De tekst op het perkamenten prentje is hetzelfde als de tekst op het papieren prentje 

Dit prentje van Adriana van Iersel uit 1854 heeft aan de voorzijde een afbeelding van de 
heilige Rosalia van Palermo. De levensloop van deze heilige staat op het prentje afgebeeld. 
Zij was een kluizenares die in de Middeleeuwen leefde in de grotten van Monte Pellegrino op 
Sicilië. In 1624 werden daar haar beenderen gevonden en die werden in een processie naar 
Palermo gebracht. Die processie zou de stad verlost hebben van de pest.    

Dit is een bidprentje uit het jaar 1876 van Cornelis Schellen. De tegenwoordige smaak is 
volledig anders dan in de periode waar dit prentje uit stamt. De schedel en botten komen op 
oude prentjes vaak voor als klein vignet boven de tekst. Maar in dit geval is gekozen voor 
een grote afbeelding aan de voorkant van het prentje. De tekst aan de voorzijde is ook 
bijzonder. “Ik weet, dat mijn verlosser leeft en dat ik in den laatsten dag uit het stof zal 
verrijzen: en in mijn vleesch zal ik God mijn zaligmaker aanschouwen”. 

Dit bidprentje uit 1866 is van Adriana Vermelis. Ook haar echtgenoot Cornelis Witlox wordt 
genoemd met zijn ouderdom en zijn overlijdensdatum in 1853. Het bijzondere is dat 
bovenaan Cornelis Witlox staat terwijl dit prentje gemaakt moet zijn bij het overlijden van zijn 
echtgenote Adriana Vermelis in 1866. Het prentje toont de heilige Franciscus die de stigmata 
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(de vijf wonden van Christus) kreeg toen hij zich terugtrok op een berg in Syrië. Ook de tekst 
begint bijzonder: “De mensch weet zijn einde niet, maar gelijk de visschen gevangen worden 
met den angel en de vogelen met de strik, alzoo worden de menschen gevangen door den 
kwaden dag, wanneer deze hem schielijk overvalt”.  

Dit is bidprentje van Adriana Goossens uit 1867. Dit prentje heeft een mooie afbeelding met 
een Franse tekst eronder. De tekst betekent: Dus dit is wat de mens is, een beetje stof dat 
door de wind wordt meegevoerd. Ook de tekst aan de achterkant heeft fraaie onderdelen 
zoals: “Gelijk de zon aan den hoogen Hemel opgaat, tot sieraad der wereld; zoo ook is het 
aanschijn van eene deugdzame vrouw het sieraard van haar huis.  

Dit is een bidprentje van Augustinus van den Hout (Udenhout 1866 Sint-Michielsgestel 1882) 
. De voorkant heeft een mooie afbeelding. Maria op een zetel met het kindje Jezus op haar 
arm en daarvoor mensen in het vagevuur. In dit geval staat er een Spaanse tekst: Nuestra 
Senõra del Carmen. Dit betekent: Onze Lieve Vrouw van de Karmel. Dit is een van de titels 
van Maria. Het woord Karmel is Hebreeuws voor tuin. Augustinus van den Hout was een 
student op het klein seminarie in Sint-Michielsgestel. Hij werd maar 16 jaar. De tekst op het 
prentje verwijst daar ook naar: “Gelijk eene bloem, die pas ontluikt en reeds met voeten 
getreden wordt, zoo is hij nauwelijks en reeds is hij niet meer.” 

Dit prentje van Adriana Willems uit 1886 heeft een prachtige afbeelding. Een grafzerk is een 
veel voorkomende afbeelding op een bidprentje uit de tweede helft van de negentiende 
eeuw. In dit geval is het prentje sfeervol weergegeven in zwart en grijstinten met een paars 
kruis en een paarse krans. Naast het graf een treurende engel. Rechtsboven een driehoek in 
een stralenkrans die verwijst naar de Drie-eenheid, de theologische opvatting dat God 
bestaat uit drie entiteiten, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De zonnestralen rond de 
driehoek symboliseren levenskracht en onsterfelijkheid. Tot de gelovigen werd gezegd: “God 
ziet alles”. De afbeelding van die driehoek hing ook in veel huizen met de tekst “God ziet 
alles” eronder. In de driehoek was dan een oog afgebeeld. Die afbeelding werd ook het 
alziend oog genoemd.  

Dit bidprentje uit 1886 is van Joannes van den Hout. Zijn eerste echtgenote Maria Verhoeven 
kwam uit Udenhout. Het prentje heeft een bijzondere afbeelding: Christus die koren maait. 
Het onderschrift is in het Duits met daaronder ook Frans. Het onderschrift luidt in het 
Nederlands: “Jezus kiest de rijpe aren”. 

Dit bidprentje is van Anna van der Sterren uit 1887. Ook haar man Marinus van Beurden 
wordt genoemd. Anna overleed op 24 februari 1887 op de leeftijd van 83 jaar. Haar man 
overleed 8 dagen eerder op 16 februari 1887 in de leeftijd van 78 jaar. De tekst van het 
prentje vermeld: “Beiden smeekten zij: Ontferm U onzer, Heer, ontferm U onzer en laat ons 
samen gezond blijven en oud worden. En de Heer verhoorden hen….. En toen zij beiden 
verre op hunne dagen gekomen waren, zijn zij ook in de dood niet gescheiden.” 
Volgens het prentje zijn hun gebeden verhoord maar nu zouden we denken dat het ook 
toeval kan zijn. De vraag komt naar boven of Anna misschien is overleden van verdriet om 
het overlijden van haar man. Daar geeft de tekst geen aanwijzing voor. De voorzijde geeft 
een afbeelding van Maria in de grot van Lourdes. De verschijningen van Maria in Lourdes 
aan Bernadette Soubirous (Lourdes 1844 Nevers 1879) vonden plaats in 1858. Dat is 29 jaar 
eerder. Daaruit blijkt wel dat de faam van Lourdes al snel de wereld is overgegaan. 
Bernadette werd in 1925 zalig en in 1933 werd zij heilig verklaard.  
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Advertorial  

 

Van smederij tot constructiebedrijf 

In 1957 kocht de 22-jarige Jos van den Bersselaar (1935-2022) de smederij van de 
vrijgezelle gebroeders Kees en Willem en van Lamoen aan de Kreitenmolenstraat 62 in 
Udenhout. Zij stonden bekend als “de Lemoentjes” en waren sterke stoere smeden en 
brandweerlieden. Jos was de jongste van een groot boerengezin en hij wilde ‘voor zichzelf 
beginnen’. Met grotendeels geleend geld kocht Jos het bedrijf en begon er met de opbouw 
van zijn eigen constructiebedrijf. De hoefstal langs de straat werd verkocht en een nieuwe 
loods achter het huis werd gebouwd. De zaken gingen voorspoedig en de constructiedelen 
en spanten werden snel groter en zwaarder.  Een kraan ontbrak en regelmatig werden buren 
gevraagd mee te komen helpen als er zwaar tilwerk was of wagens geladen moesten 
worden. 

Ook werd de inrit “verbreed” door simpelweg een paar meter van het huis af te ‘zagen’. In 
1969 is het bedrijf verhuisd naar het nieuwe udenhoutse industrieterrein waar een hal van 
900 m2 was gebouwd met een heuse bovenloopkraan voor het zware tilwerk. Een oude 
houten bouwkeet deed dienst als kantoor. Daarna zijn steeds aanpalende percelen en buren 
overgenomen en inmiddels beslaat de fabriek ruim 10.000 m2.  

Het bedrijf heeft zich ontwikkeld tot een specialist in complexe staalconstructies die vooral 
hun weg vinden naar infrastructurele projecten en industrie.  Voorbeelden zijn bruggen, 
geluidsschermen, liftschachten, perronluifels, viaductleuningen en rioolwaterzuiverings-
installaties. Daarnaast maken regionale grote bedrijven als Heineken, Efteling en vele 
gemeenten en waterschappen regelmatig gebruik van de metaalkennis die bij de engineers 
van Van den Bersselaar aanwezig is. 
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Jeugdherinneringen 

Jong zijn in de jaren vijftig en zestig  
Jan Denissen 

Dit verhaal gaat over de jeugd van Ria van der Meijden – Robben in de jaren vijftig en zestig 
van de vorige eeuw. Ria vertelt dat ze een hele leuke jeugd heeft gehad. Daarom wil ze een 
advies geven aan jonge mensen: “geniet van het leven nu je jong bent, maak keuzes en volg 
daarbij je hart”. Soms overkomt je iets en daarna kun je keuzes maken, stil blijven staan of 
doorgaan. Ria heeft gekozen en haar hart gevolgd maar vooral heeft ze met volle teugen 
genoten in haar jeugd die volgens haar veel te snel voorbij is gegaan.  

Het nest waaruit ze komt 
Ria Robben werd geboren in 1945 op 8 september. Dat is de geboortedag van de maagd 
Maria. Haar moeder was daar zo blij mee dat ze haar kindje naar Maria vernoemde. Zo net 
na de oorlog was er niet veel aan materiele dingen, ook was er bijna geen speelgoed maar 
kinderen speelden er niet minder om die waren toen al snel blij. Ria  was het achtste kind in 
een groot gezin. Ze had vijf oudere broers, twee oudere zussen en één jongere broer. Haar 
ouders waren Marinus Robben (1904-1965) en Tina van Vught (1905-1981). Het gezin 
Robben woonde in de Zwarte Gruis op nummer A70, tegenwoordig heet die weg 
Molenhoefstraat en het huisnummer is tegenwoordig 24-26. Haar ouders hadden daar een 
boerderij. Haar vader was ook op allerlei gebied actief in het dorp. Zo zat hij in het bestuur 
van Udenhouts Belang, was actief bij de Boerenbond en gaf melkcursussen. Ook was hij 
beerboer. Dat wil zeggen dat hij een beer (mannelijk varken) had en boeren kwamen met 
hun zeug naar deze beer om die zeug te laten dekken. Bij Marinus en Tina in huis woonde 
ook nog een oudere vrijgezelle zus van de moeder van Ria, tante Nolda van Vught (1898-
1971). Zij had een eigen kamer, een eigen keukentje en een bloemtuintje. Zo ging dat in die 
tijd, familie zorgde voor elkaar. Volgens Ria was haar moeder een zachtaardig mens. Ze 
hield erg van bloemen en als ze ’s zomers ergens kwam, was ze vaak aan het rondstruinen 
om te kijken of ze zaden van planten te pakken kon krijgen. Moeder Robben was ook creatief 
en kon goed communiceren met haar kinderen. “Bij haar kon je altijd je ei kwijt” vertelde Ria. 
Haar moeder was ook zorgzaam. Dat kon ook niet anders als moeder van een groot gezin.  
“Pas goed op” lag bij haar voor in de mond. “Maar mijn moeder was ook wel vroom”, zei Ria. 
Zo attendeerde ze Ria erop na de geboorte van haar eerste kind dat Ria de kerkgang moest 
doen. Dat ging Ria toch te ver. “Mijn vader was gewoon een goeie vent”, zei Ria. Ze vertelde: 
“als ik iets wilde bijvoorbeeld ergens naar toe dan vroeg ik dat aan mijn moeder. Die zie: 
“vraag het maar aan je vader”. Ik naar mijn vader en vroeg hetzelfde. Die zei: “vraag het 
maar aan je moeder”. Ik zei: “daar ben ik al geweest en ik moest het aan jou vragen”. Dan 
zei hij: “dan godde toch” en zo ging dat”.  
Door het grote gezin en de activiteiten van vader was er altijd veel aanloop. Het was een 
druk gezin. Er was ook veel vertier thuis.  

Op de bewaarschool 
Van haar eerste jaren herinnert Ria zich niet zo heel veel. Op de bewaarschool van St. Felix 
zat ze bij zuster Sarnelli, een hele lieve zuster volgens Ria. De andere zuster van de 
bewaarschool was zuster Felicitas die echt niet aardig was. Een keer had Ria haar zuster 
fietstas genoemd, dat hoorde ze en toen dreigde die haar met opsluiting in het kolenhok. Op 
de bewaarschool, de naam zegt het al,  werd niet veel meer gedaan dan de kinderen bezig 
houden met kleuren en matjes vlechten en leren stilzitten.  Een van de dingen uit haar 
vroege jeugd die zij zich nog goed herinnert, is het afbranden van de oude boerderij, de 
Molenhoef van Peer van Balkom. Die stond tegenover hun boerderij. Dat was 6 juli 1951. Dat 
gaf natuurlijk spektakel in de normaal rustige straat.  
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De lagere schooltijd 
In de eerste klas deed Ria haar Eerste Communie zoals toen voor iedereen in Udenhout 
gebruikelijk was. Ze kreeg een gebreid jurkje. De cadeaus bestonden verder uit een 
déjeuneetje, een reep chocolade, enkele prentjes en misschien nog wat kleine frutsels. ’s 
Middags kwam de familie op de koffie en dat was het hele feest. De winter daarop op 1 
februari 1953 was de watersnoodramp in Zeeland en West-Brabant. Dat maakte grote indruk 
op haar. Er was een kledinginzameling voor de slachtoffers en moeder Robben deed daar 
natuurlijk ook aan mee. De gebreide communiejurk van Ria ging tot haar verdriet ook de zak 
mee in.  
Eenmaal in de week moest de hele bubs in bad. Een douche was er nog niet. Dus in het 
badhok werd een grote teil gezet en gedeeltelijk gevuld met koud water. In een grote ketel 
die ook gebruikt werd voor de was, werd water heet gemaakt met een houtvuur. Emmers 
heet water gingen in de teil bij het koude water. Als de temperatuur goed was konden de 
kinderen om de beurt in de teil. Na enkele kinderen was het water koud geworden dan werd 
het schuim er wat afgeschept en kwam er een nieuwe emmer heet water bij en de volgende 
kinderen konden er om de beurt in. Na het bad kreeg Ria soms papillotjes in haar haar 
gedraaid. Dat waren reepjes stof en dan na een nachtje slapen werden de papillotjes eruit 
gehaald en dan verschenen mooie lange pijpenkrullen. Ze had er een hekel aan maar een 
keer kon ze met de pijpenkrullen op de foto die gemaakt werd in de Koestraat, de weg naast 
de school. Wat ze wel leuk vond is het naar school lopen. Er werd wat afgelopen. Eerst ’s 
morgens nuchter naar de kerk voor schooltijd dan naar huis voor het ontbijt en dan weer te 
voet naar school. Tussen de middag ook op en neer te voet naar huis en na school nog een 
keer te voet terug. Het lopen was nooit alleen maar altijd met een groep en dat was gezellig. 
Ria herinnert zich nog verschillende leraressen, juffrouw De Laat, een lieve juf en juffrouw 
Mathijssen en juffrouw Le Mire in de vierde klas. Die was bepaald niet aardig. Als je van haar 
straf kreeg dan was het altijd deelsommen maken die dan later ingeleverd moesten worden, 
aldus Ria.  “Ze heeft nog steeds strafwerk van mij tegoed” zegt ze met een lach.    
Ria was een erg levendig meisje maar ze was maar een spinneke. Van de schoolarts moest 
ze veel melk drinken om wat aan te komen. Daarom kreeg ze een flesje melk mee naar 
school om daar op te drinken. Iets aparts is nooit leuk voor een kind en daar had ze dus ook 
een hekel aan. Ria was dol op spelletjes op het schoolplein zoals hinkelen en touwtje 
springen. Als er met een touw gedraaid werd, moest ze er altijd inspringen, ze was altijd in 
beweging. Ook kaatsenballen met drie ballen, hoelahoep, knikkeren en pintollen werd veel 
gedaan, niet tegelijk maar elk spel werd in een periode in het jaar gespeeld. En thuis was het 
vaak centje titsen. Op een stoeptegel werden centen gelegd en met een metalen knikker 
moest je op de rand gooien van de cent. Draaide de cent om dan had je die gewonnen. Als 
het in de winter vroor dan gingen ze schaatsen op de vijver bij Peer van Balkom. Het was 
maar behelpen want ze moesten schaatsen op zogenaamde botjes. De hele buurt was er 
dan. Toen de Molenhoefstraat werd geasfalteerd, kreeg Ria rolschaatsen. Een groot cadeau 
voor die tijd dat groot plezier gaf. 
Thuis moest iedereen al vroeg mee aanpakken. Ook de meisjes moesten soms meehelpen 
op de boerderij: mangels (voederbieten) op één zetten, aardappels rapen, de mangels mee 
uit doen, daar de koppen vanaf steken en de mangels door de bietensnijder draaien. De reuk 
van de kapotte bieten heeft er voor gezorgd dat Ria nog steeds geen rode bieten lust. Ook 
moest Ria mee koeien overscharen (in een andere wei doen). Maar Koeien melken hoefde 
ze niet want ze was bang van koeien. Rond huis moesten de meisjes wekelijks harken en 
wel in visgraad en de strepen moesten te zien zijn. Soms kwamen de jongens daarna nog 
met hooi of stro op het erf en dan kon het harken opnieuw beginnen. Een van de karweitjes 
die Ria ook mee moest doen was het scheuren van kranten voor de plee. Een WC hadden 
ze toen nog niet. De plee was buiten en had een hoge deur ervoor zodat van verre al te zien 
was dat die bezet was.  
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Na de lagere school 
Na de lagere school ging Ria naar de huishoudschool. Dat vond ze een hele leuke tijd. Ze 
kreeg wat meer vrijheid en mocht dus meer doen met vriendinnen. Zuster Adèle voerde daar 
de scepter op de huishoudschool. De meisjes kregen les in breien, haken, naaien, koken en 
huishoudelijk werk. Alles was erop gericht om een huishouden goed te laten draaien. Ter 
afsluiting van de huishoudschool kregen de leerlingen een soort retraite op Huize Bergen in 
Vught. Dat was met overnachting en de cursus heette: “voorbereiding op het volle leven”. Zo 
met de hele klas bij elkaar met overnachting, dat was voor die tijd een hele grote belevenis.  
Na de huishoudschool volgde de Mater Amabillisschool. Dat was een avondschool en het 
was een vervolg op de opleiding die ze gedaan had op de huishoudschool.  

Uitgaan 
Dansles hoorde bij de opvoeding. Ria ging met haar vriendinnen naar de dansles bij 
Grijsbach in Oisterwijk. Haar vriendinnen waren in die tijd Annie Moonen, Diny Smits, Mien 
van Lier, Sjaan van Iersel en Toos Teurlings. Af en toe mocht Ria samen met haar zus Dymf 
al naar de oefenavonden bij Grijsbach. Vader kwam zijn dochters dan halen met zijn 
Trabantje (dat was een auto uit Oost Duitsland). Vader kwam dan de zaal binnen en melde 
zich. In de microfoon klonk dan: “dames Robben, jullie vader is er en komt jullie halen”. Op 
die leeftijd in zo’n gezelschap is dat natuurlijk verschrikkelijk!  
In die tijd ging Ria ’s zondags ’s middags naar vriendinnen en die kwamen dan ook wel eens 
bij haar thuis. Daar waren ook vaak zussen en broers met vrienden. De tafel in de huiskamer 
ging dan aan de kant er werd muziek gedraaid op zo’n ouderwetse pick-up en dan werd er 
op die muziek gedanst. Dat was heel gezellig.  
Na het afronden van de dansles kwam het uitgaan. Dat was toen altijd op zondagavond. De 
ene week naar De Keizer in Helvoirt en de week erop naar het Gemeenschapshuis in 
Biezenmortel of naar het Oude Nest in Oisterwijk en altijd op de fiets met een groep 
vriendinnen. Regelmatig kwam de Bossche zanger Bob Smit in Het Wit Paardje in Tilburg. 
Bob Smit was onder andere bekend van het liedje: “Ik heb me weer vergist”. Daar wilde Ria 
en haar vriendinnen wel bij zijn. Af en toe mocht ze met haar broers mee naar de 
dansgelegenheid Het Lido in Waalwijk. Ook daar kwamen soms bekende artiesten als The 
Blue Diamonds en een keer zelfs Adamo. In die tijd kwam het Duitse idool Conny Froboess 
naar Tilburg. Die was toen zeer populair met het liedje “Zwei kleine Italiener”. Heel Tilburg 
liep er voor uit. Ook daar hoorden Ria en haar vriendinnen natuurlijk bij te zijn. 
Eens is Ria met de groep vriendinnen op de fiets op vakantie geweest naar Valkenisse in 
Zeeland. “Voor ons was dat toen een hele onderneming” zegt Ria. Ze vertelde: “In die tijd 
had ik een vriendje. Ik zei tegen mijn moeder als er een brief komt dan is het uit”. Er kwam 
een brief en toen ik thuis kwam moest mijn moeder er mee lachen. Ik had er geen verdriet 
van.  In 1965 stierf de vader van Ria. Zus Dymf en Ria waren bezig met rijlessen. Enkele 
weken nadat haar vader gestorven was moesten Dymf en Ria op rijexamen in het café 
Casino in de St.-Josephstraat in Tilburg. Dymf zakte en daarna moest Ria rijden. Zij had een 
rouwband om zoals toen gebruikelijk was in de rouwtijd na het overlijden van een naast 
familielid. De rijexaminator vroeg waarom ze die zwarte band droeg. Ria vertelde dat haar 
vader pas was overleden. Toen zei de examinator rij zo maar een rondje en daarna was ze 
al geslaagd. Een week later had ze haar rijbewijs in huis. Haar broer Therus werkte in Breda 
bij een garage. Thuis hadden ze toen een Simca. Therus belde naar huis of Ria met de 
Simca naar Breda kon komen zodat hij die een onderhoudsbeurt kon geven. Ria wilde geen 
nee zeggen maar zweette natuurlijk wel van de zenuwen. Ze kende de auto niet en moest de 
weg zoeken. Het lukte. In Breda kreeg ze een andere onbekende auto mee terug. Ook toen 
was het weer zoeken. Het duurde lang en moeder was ongerust maar ze kwam goed thuis. 
Toen Therus ’s avonds thuis kwam zei hij: “nu kun je rijden, voortaan kun jij moeder overal 
naar toe brengen”.  
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Sport 
Ria en haar vriendinnen waren lid van de sportclub van de Boerinnenbond later de 
Boerinnen Jeugd Bond. Deze Jonge Boerinnen sloten zich in 1966 aan bij de KPJ. De 
sportclub in Udenhout was opgericht in 1947. Twee jaar later kreeg de vereniging een 
uniform dat bestond uit een witte blouse, een rode rok en een witte alpino. Elk dorp had zijn 
eigen kleur van rok. Het was een soort gymnastiekvereniging. Gezamenlijk deden de leden 
oefeningen met knotsen, hoepels en dergelijke. De bedoeling was dus dat de leden in 
formatie precies gelijk een oefening deden op muziek. Jaarlijks waren er een aantal 
kringsportdagen en daar kwamen de verenigingen van de dorpen uit de regio samen. De 
meisjes deden hun oefeningen met de knotsen en dergelijke en de jongens deden in 
formatie rek- en strekoefeningen maar dan zonder attributen. Bovendien bouwden de 
jongens “levende” pyramides. Voor de presentaties kregen de vereniging punten en de beste 
clubs kregen prijzen. Het was vaak een drukte van jewelste op zo’n kringsportdag. Zoveel 
jeugd bij elkaar was natuurlijk een groot feest van ontmoeten. Het waren veelal dezelfde 
jongelui die ze ook tegenkwamen bij het uitgaan.  De hele club ging er samen op de fiets 
naar toe. Een keer op weg naar de kringsportdag in Diessen was Ria zo druk met kijken en 
praten dat ze in de buurt van de Haghorst in de sloot reed wat veel hilariteit te weeg bracht 
bij haar vriendinnen. Jaarlijks had de club ook een uitwisseling met een dorp verder weg in 
Nederland. Ria herinnert zich nog dat ze op een uitwisseling is geweest naar Hengevelde in 
Twente. Ieder lid moest overnachten in een gezin. Zij verbleef in een gezellig gezin met vijf 
kinderen. Voor die tijd een prachtig spannend uitje waar naar uitgekeken werd.    

Werk 
Na school, heeft Ria eerst twee jaar thuis gewerkt. Toen ze 17 was ging ze buitenshuis 
werken in de particuliere ouderenzorg. Ze kwam te werken bij een oude professor in Tilburg. 
Na enkele jaren ging die naar een appartement in de Duynsberg in Tilburg, dat was toen een 
bejaardenhuis voor welgestelde mensen. “Toen is het zo geregeld dat ik daar ook kon 
komen werken” aldus Ria.  Als ze avonddienst had gehad dan bleef Ria slapen bij haar 
oudste zus Riek die toen met haar man Kees in Tilburg woonde. Ria leerde daar Giel van der 
Meijden uit Boxtel kennen. De zus van Giel woonde naast Riek. Van het een kwam het ander 
en in 1967 kregen Ria en Giel verkering. Een mooie tijd volgde. Een jaar later kreeg Giel een 
baan als chef-kok in het nieuwe bejaardenhuis De Eikelaar in Udenhout.  Giel ging toen in 
Udenhout in de kost bij Nelly Klomp-Beekmans zoals dat toen wel meer gebeurde. Ria en 
Giel zagen vanaf toen elkaar veel meer. Giel zat toen geregeld bij Ria thuis dat was leuker 
dan alleen op een kamer zitten. In die tijd was de moeder van Ria al enkele jaren weduwe. 
Haar moeder hertrouwde in die periode met Jan Huijben uit Biezenmortel. Ria woonde toen 
nog thuis net zoals haar zus Dymf en haar broer Jan. Maar ze stond op uitvliegen en in 1970 
trouwden Ria en Giel. Ze gingen wonen in de Langenhof in Achthoeven. Ze waren daar een 
van de eerste bewoners. Daar woont Ria nog steeds. Ze kregen twee kinderen Joyce (1974) 
en Bauke (1976). Helaas overleed Giel plotseling in 1991. Hij overleed veel te vroeg want hij 
was pas 53 jaar oud. Na een tijdje kwam het geluk terug. Ria ontmoette een nieuwe liefde: 
Henk den Ouden. Ze kenden elkaar nog van vroeger. De gezinnen van Ria en Henk 
matchen goed en zo vormen ze samen één grote familie. Ria genoot samen met Henk weer 
volop van het leven, als moeder, als oma en zelfs al tweemaal als bonus overgrootmoeder. 

En toen kwam 26 februari 2022. Henk den Ouden was altijd druk met van alles, zoals met 
zijn schapen, klussen en anderen helpen. Bij een klus waarbij hij bomen moest snoeien viel 
hij uit de bak van een hoogwerker. Hij moest naar het ziekenhuis. Hij had van alles 
geschaafd en gekneusd. Toen de controle daar was afgelopen, stond hij erop om naar huis 
te gaan. De eerste nacht ging dat goed maar de dag erop overleed hij plotseling. Hij is 78 
jaar geworden. Ria en Henk zijn 30 jaar samen geweest. Voor Ria herhaalde zich de 
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geschiedenis. Zo goed en kwaad als dat ging moest ze de draad weer oppakken. En dat 
deed ze dan ook.  

Ria is altijd actief geweest als vrijwilliger in Udenhout. Vroeger onder andere bij het Jeugd en 
Jongerenwerk zoals de woensdagmiddagclub in de voormalige landbouwschool in de 
Zeshoevenstraat. Later is ze jaren activiteiten begeleider geweest bij het bejaardenhuis. Ze 
heeft ook lang de buurtbus gereden en nu is ze nog activiteitenbegeleidster op een 
zorgboerderij en ze is al jaren met veel plezier vrijwilliger bij Erfgoedcentrum ’t Schoor. Nog 
steeds is ze een druk bezette oma.  
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Vroeger en nu 

De Kuilpad of de Kerkdreef 
Frank Scheffers 
Deze oude foto is speciaal voor ’t Schoor door Jan van Oevelen ingekleurd. De foto hangt 
ook levensgroot in de ontvangstruimte van Erfgoedcentrum ’t Schoor.  Het is een doorkijkje 
in de Kuilpad ter hoogte van het huidige adres Kuilpad 9. De Kuilpad werd ook wel de 
Kuilsteeg of Kerkdreef genoemd omdat het vanuit de Kuil de kortste weg was naar de kerk. 
Van de Kuilpad liep ter hoogte van deze foto weer een pad rechtstreeks naar de Slimstraat 
en kwam daar uit bij de Berkelseweg. Op de foto zijn meerdere gebouwen te zien: een witte 
boerderij, nog een pand daarnaast en het dak van een danig versleten schuur of schop 
achter op het erf.  Het zijn twee oude pandjes. Het achterste is gebouwd tussen 1795 en 
1804 en het witte pand tussen 1798 en 1829. Het witte huis was in 1832 een boerderijtje van 
de dagloner Jan Hendrik van Iersel. De volgende eigenaar, Marten Jan Schapendonk splitst  
het boerderijtje rond 1862 in twee woningen. Een tijd zijn die eigendom van de families Van 
de Ven (landbouwer) en Hobbelen (klompenmaker). De familie Van Gorkum-Hobbelen kan 
later het andere gedeelte van de familie Van de Ven bijkopen. Rond 1975 is het pand 
eigendom van de familie Brekelmans-van de Put die het slopen en vervangen door 
nieuwbouw. Het naastgelegen pandje was in 1832 eigendom van Geert Verhoeven en 
bestond toen al uit twee woningen. Later is de rechtse woning kort eigendom van de familie 
Vermeer (de Kuil 40 en Groenstraat 70). Dan koopt de timmerman Hendricus Lommers het 
rechtse deel en verbouwt het tot twee woningen. In totaal zijn er nu drie woninkjes in het 
pand. Het zijn hele kleine woningen op kleine perceeltjes: 146 m2, 248 m2 en 470 m2. 
Wilhelmina Lommers trouwde met Adrianus van Haaren en zij voegen rond 1919 de twee 
woningen weer bij elkaar. In de jaren vijftig woonden er broer en zus Janus en “Piet” 
(Petronella) van Haaren. Omstreeks 1977 wordt het door de familie Van Haaren verkocht 
aan Antonius Weijtmans maar dan is er nog maar sprake van een schuur met tuin. Daarna is 
het gesloopt. Het meest linkse deel van het pandje is vanaf circa 1899 eigendom van de 
arbeider/voerman Elias Jansen. Jansen verkoopt het aan Koosje Vermeer uit de Groenstraat 
70 die de woning van Jansen rond 1969 laat slopen. Tegenwoordig is er niets meer te zien 
van bebouwing. Het perceel tussen de Kuilpad 9 en het Klaproospad is een stukje bos waar 
mogelijk in de grond nog resten zijn te vinden van deze arbeidershuisjes.   
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Een willekeurige greep uit het nieuws 

Fotokroniek 2023 
Lia Clement-Verhoeven 
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Vijftig jaar geleden 1973 
Jan Denissen en Annie van Roessel-Kolen 
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Evacuées en vee in Udenhout en Biezenmortel 
De Watersnoodramp van 1953 
Kees van Kempen † 
 
Zeeland en grote delen westelijk Noord-Brabant en zuidelijk Zuid-Holland onder water 
 
In de nacht van zaterdag 31 januari op zondag 1 februari 1953 voltrok zich een enorme ramp 
waardoor Zuidwest-Nederland werd getroffen. Het was twee dagen na volle maan. Het KNMI 
sprak nog over een noord-noordwesterstorm en over gevaarlijk hoog water. Om 11.00 uur 
zaterdagavond bleef het eb-getijde uit. Het water bleef hoog staan en kwam alsmaar hoger. 
Om 2.00 uur ’s nachts kwam het water over de dijken, om 3.00 uur braken de eerste dijken 
door, het eerst bij Kruiningen, Kortgene en Oude Tonge. Ook in West-Brabant braken de 
dijken door, bij Willemstad, Heijningen en Fijnaart. Er voltrok zich een ramp over Zeeland, 
het westen van Noord-Brabant en het zuiden van Zuid-Holland. Grote delen van het land 
waren veranderd in een grote watermassa, waar hier en daar kerktorens, daken en kruinen 
van bomen zijn te zien. Er ontstonden onmiddellijk particuliere reddingsacties, mensen die 
met bootjes andere mensen van daken bevrijdden. Het leger werd ingezet voor grootschalige 
reddingsoperaties. De watersnoodramp kostte 1.836 mensen het leven. 47.000 stuks vee en 
140.000 stuks pluimvee verdronken. 
 
Ook Udenhout in actie 
Er kwam direct een landelijke hulpactie op gang. Op maandagmiddag 2 februari kwamen de 
volgende personen bijeen in het gemeentehuis: de burgemeester, de pastoor, pater gardiaan 
van Biezenmortel, de rector van Assisië, frater-directeur, de Zusters van Huize Felix, de 
echtgenote van notaris Huenges, de echtgenote van dokter Van Keep, Joke Robben, Frans 
Brekelmans, Marinus Heessels, Christ Pennings, Jan Das, Jac van Heijst, N. van Genuchten 
van het gemeentehuis, de heer en mevrouw Van Ginneken van de Steenfabriek, Ad de 
Ruijter, Jozef van de Ven, mejuffrouw Schapendonk, Jos Verhoeven, mevrouw De Jong, Leo 
Brouwers, Marinus van Iersel, Peer Heijmans, Frans de Bakker, Willy Mulder, Harrie 
Oerlemans, Jan Bertens, Toon van den Bersselaar, broeder Vicarius van Assisië en kapelaan 
Van Lierop, 32 personen in totaal. Ze besloten tot een huis-aan-huiscollecte en een extra 
collecte in de kerk. Bovendien werden verenigingen opgeroepen geldinzamelingsacties te 
doen. Bij de huis-aan-huiscollecte was het ook prima als mensen schenkingen in natura 
deden. 
 
Diezelfde avond nog gingen de 32 leden van het Udenhoutse actiecomité de straat op om 
geld in te zamelen. De burgemeester collecteerde bij de huizen A2 tot en met A20. Het 
gemeentehuis had huisnummer A1. De burgemeester collecteerde bij de daaropvolgende 19 
deuren aan de noordzijde van de Slimstraat. Peer Heijmans uit Biezenmortel deed veruit de 
meeste deuren, 96. Mevrouw Schapendonk 59, Jos Verhoeven 58, mevrouw De Jong 54, 
bakker Jozef van de Ven 50, Frans de Bakker 50, Frans Brekelmans 48, mevrouw Huenges 
40, etc., in totaal 717 deuren.  
 
De inzameling van natura leverde veel op: 20 kg jam, 20 kg appelstroop, 10 kg slaolie, 40 kg 
vermicelli, 160 stuks peperkoeken, 20 kg cacaopoeder, 50 kg maïzena, 50 kg suiker, 20 kg 
pudding, 150 kg bruine bonen, 100 kg soep-erwten, 50 kg rijst, 6 wiegen, 2 kinderledikantjes, 
104 paar klompen, 6 dekens, 8 lakens, 6 kussenslopen, 312 handdoeken, 21 overhemden, 
24 paar damesschoenen, 17 paar herenschoenen, 30 paar kinderschoenen, 3 paar laarzen, 
heren- en dameskleding, ondergoed en kinder- en babykleding. Op vrijdag 6 februari werden 
goederen afgeleverd bij een verzamelpunt in Bergen op Zoom. 
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Op 4 maart 1953 stuurde de burgemeester een overzicht van de inzamelingsactie naar de 
Commissaris van de Koning als volgt: 
Huis-aan-huis-collecte 6.742,35 
Filmvoorstelling jongensschool 30,00 
Liefdadigheidsconcert 824,00 
Rommelpotactie 43,87 
Rikconcours De Vrolijke Kaarters 171,61 
Melkfabriek St-Isidorus 150,00 
Katholieke Arbeiders Vrouwen KAV 50,00 
Coöperatie St. Leonardus 50,00 
Overwerk directie en personeel Steenfabriek 2223,80 
Granen ingeleverd door landbouwers 725,25 
Kerkcollecten 2.226,77 

 
De burgemeester kon een totaal melden van 13.237,65 gulden, waarin niet meegeteld de op 
6 februari in Bergen op Zoom afgeleverde goederen. 
 
Evacuées 
Udenhout en Biezenmortel vingen in februari evacuées uit Zevenbergen, Klundert, Oud-
Gastel, Zundert en Hoge- en Lage Zwaluwe op, met name de families Kortsmit (14 
personen), Kouters (7 personen), Thiele (5 personen), Noteboom (4 personen), Van Kastel 
(3 personen) Karremans (1 persoon), Van Moergestel (1 persoon), Van den Biggelaar (1 
persoon), Damen (1 persoon).  
Een deel van deze evacuées kon in de loop van enkele weken weer naar huis. 
Op 5 maart kwam er een nieuwe groep evacuées, die eerder in een klooster in Breda waren 
opgevangen, nu mensen uit Klundert, Zevenbergen, Moerdijk, Ossendrecht en Willemstad, 
de families Kuipers (7 personen), De Kort (5 personen), Boot (3 personen), Van de Ree (3 
personen), Lokers (2 personen), Leijten (2 personen), Den Bakker (1 persoon), Van Drunen 
(1 persoon), Meeuwissen (1 persoon), Van Vlimmeren (1 persoon), Kil (1 persoon). 
 
De familie Van de Ree uit Klundert was ondergebracht bij P. Adams C248, de familie Boot uit 
Moerdijk bij J. van Laarhoven C233, de familie Lokers uit Klundert bij P. Brekelmans C27, de 
familie De Bakker bij J. Beerendonk A162, de familie De Kort uit Zevenbergen bij W. 
Blankers C1, de familie Kuipers uit Klundert bij de Bakker B60, W. van den Bijgaart B61 en J 
Burgmans C39. Verder waren evacuées ondergebracht bij J. Bergmans B79, J. van den 
Bijgaart C64, H. Brüning C51a, Fr. Van Esch C60, J. van Hoof C51b, J. Keuninx, C58, Th. De 
Laat C54, M. Mallens – van de Ven C54, M. van de Pas C54, C. Melis C54, M. van de Pas 
C112, W. Versteijnen C120, J. Bertens C125, A. van Iersel C 128, J. de Weijer C207, P. de 
Weijer C41, C. Swaans B59 en de Dames Van de Plas. 
Zij kregen van overheidswege matrassen, dekens en lakens beschikbaar gesteld. 
 
Boeiend is het relaas van mevrouw weduwe N.A. Maris – de Visser uit Fijnaart. Zij was 
evacué en ondergebracht bij de zusters van Huize St. Felix in de Kreitenmolenstraat. 
Mevrouw was al 80 jaar oud en wilde graag op de bejaardenzorg-afdeling van Huize Felix 
blijven om op haar oude dag te worden verzorgd door de zusters. Nou, dat heeft wat voeten 
in de aarde gehad. Pas op 3 november 1954 krijgt de burgemeester een brief van het 
Ministerie van Maatschappelijk Werk, bureau Noord-Brabant, dat de status van evacué voor 
mevrouw Maris werd beëindigd en dat zij dus in Udenhout kon blijven wonen. 
 
Vee in Udenhoutse stallen 
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Niet alleen mensen, ook het vee moest worden geëvacueerd. De archieven zijn niet 
bewaard, maar de evacuatie van vee is zeer waarschijnlijk via de Boerenbond gelopen. Er 
moeten tientallen boeren zijn geweest die tijdelijk vee hebben gestald, maar er zijn helaas 
geen lijsten van beschikbaar gebleven. 
Wel zijn er herinneringen. Bij de familie Kolen op ’t Winkel in Biezenmortel werden acht tot 
tien stuks jongvee opgevangen uit het rampgebied. Het vee bleef ongeveer 14 dagen in 
Biezenmortel. Toen was in het gebied, waar het jongvee vandaan kwam, het water 
voldoende gezakt. Er werd op stal ruimte gecreëerd door de eigen kalveren tijdelijk onder te 
brengen in de varkenshokken.  
 
De Kromstaf 
Onderstaand verhaal is ons toegestuurd door Jan Swolfs (destijds frater Hospitius leerkracht 
op de jongensschool). 
 
In januari 1953 was de Udenhoutse harmonie te gast bij de KRO in Hilversum en heeft daar 
een opname gemaakt in het kader van de Kromstaf-activiteiten. Katholiek Nederland vierde 
dat honderd jaar eerder de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland was hersteld. De opname 
van de Udenhoutse harmonie zou worden uitgezonden op zondag 1 februari. Maar de nacht 
ervoor voltrok zich de nationale watersnoodramp. De uitzending ging niet door. 
 
Het optreden van de Udenhoutse harmonie in Hilversum had een reden. Elke parochie 
mocht zelf een week uitkiezen waarin zij een collecte hield ten behoeve van het bisdom. 
Daar was een prijs aan verbonden. De winnende parochie met de hoogste collecte-
opbrengst kreeg een gastoptreden van een lokale harmonie of lokaal koor bij de KRO.  Er 
was een KRO-delegatie op bezoek geweest in Udenhout en de keuze voor een gastoptreden 
viel op de harmonie Moed en Volharding. Leden van de Udenhoutse EHBO-vereniging 
hadden in de parochie een huis-aan-huiscollecte gehouden en dat had er flink aan 
bijgedragen dat de Udenhoutse parochie in die week de hoogste collecte-opbrengst kon 
noteren. De EHBO mocht mee naar Hilversum. De fraters Alberto, Roelof en Hospitius waren 
lid van de EHBO en mochten dus ook mee. Vandaar dat frater Hospitius aanwezig was, het 
fototoestel in de hand. 
 
Udenhoutse kerkbank 
 
Toen Leo Bäumler in 1955 de kerkbanken voor de St. Lambertuskerk maakte lag de 
watersnoodramp van 1 februari 1953 nog vers in het geheugen. Een bank met de 
voorstelling van het water en twee mensen op het dak van een huis herinnert nu nog steeds 
aan de ramp.  
 
Bronnen 
- Jan Swolfs (frater Hospitius), aantekeningen en foto’s Kromstaf 1953 
- Gemeentearchief Udenhout bij regionaal Archief Tilburg 
- www.delpher.nl 
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De collectie van ’t Schoor       

Televisietoestel uit 1951: ‘het Hondenhok’    
Frank Scheffers 

De uitvinder van de TV was John Logie Baird, hij vroeg in 1922 patent daar op aan. De 
eerste zwart-wit televisie-uitzending in Nederland vindt plaats op 2 oktober 1951 om 20.15 
uur. Toenmalig staatssecretaris Mr. Cals opent de uitzending met een duidelijk gebrek aan 
vertrouwen in het medium met de woorden “de televisie is een tyran die de geest kan 
doden.” De uitzending duurt tot 22.15 uur en bestaat uit een filmpje over de fabricage van 
beiaardklokken in Nederland, een overzicht van de geschiedenis van de televisie en tot slot 
het spel de Toverspiegel. Slechts vijfhonderd gezinnen hebben op die dag een 
televisietoestel in huis om de uitzending live te volgen.  

Tot de collectie van ’t Schoor behoort een televisie uit die beginjaren. ’t Schoor heeft dit 
toestel gekregen van Hoppenbrouwers Electro World. Philips had de TX400U televisie, met 
een 22 cm beelddiagonaal, als instapmodel. De eerste tv-toestellen waren zo duur dat 
cabaretier Wim Kan de tv-antennes in een conference als kredietharken omschreef. Het 
toestel wordt bij het grote publiek vanwege de vorm liefkozend het ‘Hondenhok’ genoemd. In 
die jaren was überhaupt beeld al een ervaring. Maar er waren ook mensen met een ruimere 
bestedingsmogelijkheid en dan lag een groter model voorhanden. Voor diegene die het kon 
veroorloven leverde Philips de TX500U met een 31 cm beeldbuis type MW31-16. De 
TX500U is technisch verder gelijk aan de TX400U. Buiten de beeldbuis is uiteraard de kast 
een stuk groter. Dit model maakt deel uit van de collectie van ’t Schoor. 

De vormgeving van de TX500U is ongeveer het zelfde met zijn typisch schuinaflopende 
achterwand. Alleen nu met een luxe luidsprekerdoek in plaats van een houten frontplaat met 
sleuven voor de speaker. De kunststof plaatjes achter de knoppen moeten voorkomen dat 
het doek daar slijt of smerig wordt door bediening van de knoppen. Tot zo rond 1953 is de 
TX500 geleverd. Er kwamen al snel grotere beeldbuizen op de markt met 'rechte' hoeken. 
De TX400U heeft men nog tot in 1956 geleverd als klein instapmodel voor de onderkant van 
de markt.  
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Pietje Paas en Hannes den Haomer over ut slachte 
Jan Denissen 
 
Pietje Komde gij on toffel, ik heb ötgebakke spek. 
  
Hannes Dè vèèn ik ut lekkerste wetter is. Ik ben bleij dè gè dè vur men klaormokt.  
  
Pietje Ik docht, we kunne vur eêne keer wel saoves middageete vatte en durrum kredde 

nauw spek meej brôod. Ik vèèn dè ok lekker mar de zwoerdjes die lus ik nie.  
  
Hannes Sneij die er mar af en gift die mar on men want die lus ik wel mar dur moete gin 

haore opzitte. 
  
Pietje Ut sop vèèn ik zô lekker dan kan ik daor lekker munne botteram in soppe en dan 

sèùker durop.  
  
Hannes Sop is èùtgebakke spekvet. Mar sop was nog iets aanders. De boere kokte ut 

vèrrekusvoejer in unne sopkeetel en daor ging van alles in zoals èrrepul, mèèl van 
rog, afval van gruuntes en nog veul meer. En dè voejer noemde ze ok ut sop. **) 
CH blz. 308 

  
Pietje De miste boere han wel wè vèrrekus en elk jaor moes er wel êene geslacht worre. 

Dè slachte was vruuger un hil begènkenis. Ut duurde wel un por daog vur alles on 
kaant waar. 

  
Hannes Wij han ok altèd wel un por zeug en asser un auw zog vetgemest waar dan moes 

de slachter koome. Dè was int nôjaor want in de zoomer was de slachter 
rietdekker. Mar ut was ok in ut nôjaor omdè ut vlêes in de zoomer nie zo lang 
goed gehouwe kon worre. Dur was nog ginne diepvries. 

  
Pietje Laoter opt end van de fèftiger jaore han wij un diepvriesklèùs in de Slimstraot 

aachter ut Zèùvelhuske van Peer van Oene. Mar bij ut slachte was ut urste werruk 
vur ons hèèt waoter maoke en de spulle vurt wecke bij mekaar zuuke, de 
weckflesse, de weckringe en de weckkeetel. Alles moes afgewaase worre.   

  
Hannes As de slachter er dan waar dan moes die zog öt zun hok gehold worre. Ut was net 

of dè vèrreke wies wetter ston te gebeure.  
  
Pietje Misschient vurvuulde die zog dè. 
  
Hannes Wie wit, in ieders geval moes ze nor bèùte mar dè wosse nie. Ze waare op zo’n 

moment altèd teege ut regeur in. Vruuger han wij un tedje un mèèd. Die nogal 
nuuwsgierig waar. Asser wè bezonders waar dan ston ze daor meej dur neus 
boovenop en dus ok bij ut slachte. De zog werd öt dur hok gedreeve. Iederêen 
moes op un plots staon dettie de goeje kaant op ging. Ok ons mèèd mar de zog 
schôot meej durre kop tusse heur bêene en dur heure rok viel ze boovenop ut 
vèrreke meej dur neus op de start. Dieje zog erèùt meej heur aachtersteveure op 
durre rug. 
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Pietje Dès was laage netuurluk. En hoe is dè afgelôope?  
  
Hannes Wel goed, nao vèèf en twintig meeter viel zij duraaf en ze haj allêen we blauw 

plekke. Wij hebbe dieje zog wir gevange en die kon heur lot netuurluk nie 
ontlôope. We laage wel krom vant laage. Die mèèd heej ut nog lang moette 
heure. Daornao schoot de slachter meej unne slagpen dur de kop vant vèrreku. 
Die viel gelèèk dôod neer. Dan staak hij meej un lang mes in heur kêel. Ut bloed 
spôot erèùt. 

  
Pietje Dè bloed wer opgevange om bloedworst van te maoke. Iemand moes er meej zun 

haand dur ruure want dè bloed môog nie stolle. Daornao moesse wij meej un 
ôntal moore heet waoter koome en de slachter gôot die over de zog leeg. Daorna 
ging ie de haore eraf schrabbe. Opt lest trok ie de naogels van de têene mee 
unnen haok on dieje schrabber.  

  
Hannes Ondertussen hadde we un leer gehold. Ut vèrreku werd meej zun aachterpoote on 

de leer vastgemokt en dan ging de leer omhôog. Dan kapte de slachter ut vèrreku 
oope en holde de ingewande erèùt. En zôo bleef ut vèrreke dan hange. 

  
Pietje Wen schôon schilderij zinne ze assie daor zôo hing.  
  
Hannes Jè zôo ziede mar un vèrreku wordt pas geleerd assie dood is. Vur de kender 

kwaam er dan un spannend moment. De slachter haolde tusse de ingewande dun 
blaos tevurschèèn en die krêege de kender. Die ginge diejen blaos meej un rietje 
èùt ut dak opblaoze en dè viel dik nog nie meej want dieje blaos was glibberig. 
Opgeblaoze ging er un touwke om diejen blaos en daornao werrie gedrèùgd 
boove de kachel om meej vastenaovend unne doetelpot van te maoke. 

  
Pietje Mar ut was nog lang nie klaor. Alles wè vant vèrreke gebrökt kon worre wer erèùt 

gehold. De loos, de leever, de niere en nog veul meer. De dèrm werre binneste 
bèùte gedraaid schon gemokt en gewaase. 

  
Hannes As leste vur dieje daag snee de slachter dan enkele klèène stukskes vlêes vant 

vèrreke, Wij noemde dè de steek mar aander miense han daor aandere naome 
veur. Dieje steek wer dezelfde daag nog opgegeete en lekker dè die waar. Bij ut 
bakke ginge daor op ut lest ok nog de herses bij.  

  
Pietje Ik denk desse dè de steek noeme omdè dè ut vlêes was rondom ut steekgat.  
  
Hannes Dè zu goed kunne.  
  
Pietje Dè vèrreku moes un por daoge besterve en dan kwaam er unne kurmister die 

moes ut vèrreku keure en dan zette ie dur stempels op. 
  
Hannes Daornao kwaam de slachter terug om ut vèrreke af te kappe. De hamme ginge de 

kelder in meej zout om die laoter te kunne rêuke. Alles waor worst van gemokt 
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moes worre kwaam bè mekaare te ligge en ut worstmachientje wer vur den daag 
gehold om urst gehakt te maoke. Die wer dur mekaar gemengd en er ging wè 
zout en peper bij en zôo en soms ok wè rundsvlêes dè bij unne slager gekocht 
waar. Daornao ging er unne tuut op ut worstmechientje om worst te draaie. De 
dèrm ging over de tuut en ut gehakt in het mechientje en zôo krêede worst. De 
ringe worst die klor waare werre op unne bezemstêel gehange die op twee 
stoelleuninge laag.  

  
Pietje Ut vlees en spek wè in de zult ging wer klèèn gesneeje en ging saome meej de 

kop de kookpan in. Er werre un hilleboel potte vur dun daag gehold om de zult in 
te giete assie klaor waar. En de kaojkes werre gemokt dur ut vet te smelte en te 
zifte. Ut vet ging in keulse potte. Dè wer gebrûkt om in te bakke mar wij aate dè ok 
wel koud op brôod meej wè sèùker dur over.  

  
Hannes No ut slachte aate wij kauw kaojkes bij unne botteram en die waare toch lekker. 
  
Pietje Vruuger ginge miense bij femilie of bekende op de kaojkes asser net geslacht 

waar. De auwlui van de mèèd kwaame ok op de kaojkes no ut slachte. Mar ut 
wecke was ok un grôot werrek. Hille stukke vlêes werre geweckt vur soep en um 
zôo op te eete bij brôod. 
Ut hille hèùs rôok un por daoge nor de slaacht.  

  
Hannes Ut waar flink onvatte en dur kwaam hil wè bij kèèke vur alles on de kaant waar. En 

as de slachter klaor was dan viet onze vadder meej hum unne borrel auwe klaore 
en werter afgereekend. 

  
Pietje De slachter haj un goej stuk vlêes apart moete houwe dè noemde ze de krep en 

die ging nor de pestoor. 
  
Hannes Onze slachter zin us unne keer, zal ik de krep meej nor de pestoor neeme want ik 

koom er toch langs. Maar dè won onze vadder en ons moeder toch nie on hum 
overlaote.  

  
Pietje Kappelaon Van Erve zin, breng mar un stukske spek dè hebbek liever dan altèd 

de krep.*) Over de Unentse parochie blz 209 
  
Hannes De pestoorsmeide zullen ut ur wel druk meej gehad hebbe in de slachttèèd.  
  
Pietje Nou en of mar dè pestoorsmèèd waare nie blij meej wir unne krep asser dieje 

daag al un ontal weggewerkt han. .*) Over de Unentse parochie blz 209 
  
Hannes Iederêen slachtte in de zelfde tèèd en dè was misstal in november die dan ok de 

slachtmond hiette.  
  
Pietje Pestoor Prinse liet zun èège nôot zien as ge unne krep kwaampt brenge. De 

pestoorsmèèd bedankte dan naomes de pestoor en ik krêeg vur onze vadder un 
segaar en de groete meej.  
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Hannes Hij zallut te druk hebbe gehad meej ut vernaom van Unent en de kunste want 

daor besteede hij gèère tèèd aon.   
  
Pietje Hij kon netuurluk wel ut jaor rond krep eete en ik snap wel dè ut hum te veul tèèd 

zu hebbe gekost om elke keer te koome kèèke as er iemes on de deur kwaam.  
  
Hannes Nauw denk ik erges aon van vruuger. Onze Marinus was misdienaar bij de 

pestoor. Op unne keer haj de pestoor on onze Marinus gevraoge of hij nie kon 
zörge vur wè mès vur zun rôoze in zunne tèùn. De pestoor wies dè wij unne 
ponnie han. Zukke dinge kunde on onze Marinus gerust vraoge en dan reegelt ie 
dè wel mar zelluf wassie nie vant werke meej zun haand. Durrum hebbe ze hum 
ok pestoor wille maoke. Zôodoende ging ik un por daoge laoter nor de pasterie 
meej de ponnie en un kèrke mès. Onze Marinus fietste ok meej. Ikke dè mès 
afgelaoje en meej unne kreuge in de tèùn gekroje. De pestoor kwaam kèèke en 
zin mooi jonges, mooi en vreef us in zun haande en toen wasse wir weg. Toen ie 
weg waar ginge wij ok nor hèùs en toen zaag ik bij ut portje van de tèùn un grôot 
gipse Mariabild staon dè wè kepot waar. Ik vroeg onze Marinus: "wè doen ze daor 
meej". Dè weet ik nie zittie. Ik zin asset weg doen dan moete vraoge of ik ut krêeg 
dan kan ik in onze tèùn daor un kappelleke vur timmere. Zôo waar ik toen. Ik zalt 
wellus vraoge, zin onze Marinus.  

  
Pietje En hoe is dè afgeloope? 
  
Hannes Onze Marinus hajut gevraoge en ik moog dè hebbe. Dus ik nor de pasterie. Ik 

krêeg dè bild meej van de pestoor en hij zin: "Ik kom een keer kijken naar jouw 
kappeleke". Ik meej dè bild op hèùs aon op de fiets. Dè waar nog mar un hil 
gedoe zon bild meeneeme op de fiets. Ikke dè bild op du pakkendraoger gezet en 
zôo ben ik er meej nor hèùs gelôope.  

  
Pietje Ge zult wel veul bekeks hebbe gehad.  
  
Hannes Dè klopt en ok veul opmerkinge zoas, hedde un vriendin Hanneske. Ik unne rooje 

tiest netuurlijk. Thèùs haj ik dè bild in ut schop gezet waor onze meide hullie fietse 
altèd nirzette. Mar daor moes ik ut de volgende dag al weghaole want men 
zusters verschrokke er van asse int donker thèùs kwaame.  Un gerdèèn eroover 
gooje mog ok al nie want dan lèèk ut nog net of er iemes ston. 

  
Pietje Ent kapelleke isser dè gekoome.  
  
Hannes Nèè nôot. Ik haj nie genoeg goej hout om un kapel te timmere en nor un week 

was de zin oover.  
  
Pietje Wè hedde toen gedaon meej dè bild? 
  
Hannes Ik wies nie wekker meej on moes. Ut was gezeegdend dus ik moog ut nie bij ut 

pèùn gooje. Trugbrenge dörfde ik ok nie.  Te lange leste heb ik ut begraove 
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aachter in de tèùn. Mar ik ben nog jaore bang gewist dè de pestoor zu koome 
kèèke nor men kapelleke. Assie op hèùsbezoek kwaam dan mokte ik wel dek weg 
waar en dettie men nie zaag.  

  
Pietje Dè kan ik me wel vurstelle. Nog iets over dè slachte. Tis ok wellus vurgekoome dè 

ik no ut slachte un stuk spek weg moes brenge nor èèrm miense meej veul 
kender. Die waare dan hêel dankbaar. 

  
Hannes Dè heb ik ok wellus gedaon. Ik weet nog wie dè waare mar toen die kender grotter 

waare en ginge werke toen kende ze ons niemer. Zo ziede mar: "as niets komt tot 
iets dan kent iet zun èège niet".  

  
Pietje Ge moet iets geeve omdèget wilt geeve mar nie om daor dankbaarhed vur trug te 

wille krèège want dan vallet altèd teege en hoefde nôot iets te geeve.  
  
Hannes Daor hedde wel gelèèk in.  
  
Pietje Miense kunne nie hil dur lèève dankbaar blèève vur êen stukske spek. 
  
Hannes Iets hil aanders; toen wij nog klèèn waare leerde onze grutvadder ons un remke 

vur oew vingers dè over slachte ging. Dè ging zôo: "Dèùmelot heej unne os 
gekocht, Fikfak heetum thös gebrocht, Langeman heetum gestooke, Mijntje heej 
de worst gemokt en klèèn Pinkske woj nie eete".   

  
Pietje Degge dè nog kent. Dè vèèn ik wel schôon. Kender nog meer.  
  
Hannes Ik ken nog wel un versje dèk geleerd heb van men opoe: "Hanneke Maon heej un 

lèère bruukske aon, heej un bordje pap gegeete, toen heettie in zun bruukske 
gedaon. Foej Hanneke Maon nauw meude nôot niemer meej nor oma gaon". 
Opoe wonde bij ons in en dè was de moeder van men vadder mar de moeder van 
smoeder noemde wij oma.  

  
Pietje Dè versje ken ik ok mar dan iets aanders. We hebbe ondertusse ons brôod al op. 

Ik zal wir us on de gang gaon.  
  
Hannes Ut heej men goed gesmokt. Ik stoj ok op en dan goj ik nor bèùte.  
  
Pietje Wilde gij tèène ut hèùs die lamp maoke, bezeije ut hèùs stoj de trap.  
  
Hannes Dè zak urst wel efkes doen.  

*)  Over de Unentse parochie Geschiedenis van de Udenhoutse St. Lambertusparochie 2006 
Schrijversteam 't Schoor, Heemcentrum voor Udenhout en Biezenmortel.  
**) De taal van Kempenland Cor Hoppenbrouwers  
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Een vredig plaatje in de Groenstraat in 1940 
Henk Haen † 
 
Ieder huis heeft zijn geschiedenis, dus ook in de Groenstraat. Op de foto, waarschijnlijk uit 
1940, staan twee huizen. Links het huis van de klompenmaker Peter de Bont en rechts de 
boerderij van Willeke Martens. Peter de Bont (1853-1927) was gehuwd met Johanna van der 
Meer en had vier kinderen, twee meisjes en twee Jongens. De twee meisjes Adriana en 
Anna bleken doofstom te zijn geboren en gingen allebei op 7-jarige leeftijd naar het 
doofstommeninstituut Sint-Michielsgestel waar ze circa 10 jaar verbleven. Daarna kwamen 
ze weer thuis. Op de foto is nog een elektrische aansluiting te zien op het bovengrondse 
elektriciteitsnet. Op de voorgrond is een houten elektriciteitspaal te zien. Het huis is op de 
achtergrond is ondertussen gesplitst in twee woningen met een nieuwe achteraanbouw. 

Op de foto genomen vanaf de Krijnensteeg (genoemd naar de vroegere eigenaar van de 
grond Jan Krijn van Strijdhoven) staan drie mannen waarvan de middelste waarschijnlijk 
Willeke Martens is. Van de vijf dames is de rechtse vrouw Annie van de Bersselaar-van 
Luyck (haar huis grenst aan de Krijnensteeg) met daarnaast waarschijnlijk mevrouw Van 
Oene en Tina van den Bersselaar met kind. De linkse dame is waarschijnlijk een zus van 
Tina. 

Wilhelmus Martens (1869-1955) aangesproken als Willeke Martens, zoon van Adriaan 
Martens en Cornelia Burgmans,  was landbouwer en gehuwd met Wilhelmina van Mensvoort 
die echter in 1933 overleed. Hij was een broer van Pastoor Jan Martens in Balgoij. Als 
alleenwonende werd hij in de oorlogsperiode gedwongen inwoning te verstrekken aan de 
familie Van Erp uit de Schoorstraat omdat hun landhuis door de Duitsers was onteigend, 
want het was een huis met centrale verwarming. De familie Van Erp heeft daar enkele jaren 
gewoond tot ze, na de inslag van de V1 bij Vincentius (voor hun huis) naar het beschadigde 
huis konden terugkeren. Na de oorlog kwam de weduwe Tummers met drie kinderen als 
vluchtelingen uit Den Haag daar inwonen totdat ze verkering kreeg met de kapper Jo 
Swaans en ze bij hem in de Slimstraat gingen wonen voorbij de kermiswei (tegenwoordig 
staat daar de Eikelaar). Een neef van de familie Tummers werd psycholoog bij Huize 
Vincentius en ging wonen in het linker gedeelte van de woning van De Bont. Willeke Martens 
overleed in 1955, 85 jaar oud. Daarna kwam het huis in bezit van Notaris Huengens, hij gaf 
het huis de naam “De Vosselaar” 

 
 
Naschrift redactie: Op 1 oktober 2023 overleed Henk Haen, van geboorte een Udenhouter en zoon 
van bakker Haen van de Groenstraat 27. Henk was een actief heemkundige. Hij publiceerde 
regelmatig artikelen over de historie van Udenhout in de Unentse Sprokkels, De Kleine Meijerij, de 
Unentse biografie over Willem van Iersel. Daarnaast schreef Henk diverse boeken over verschillende 
onderwerpen die hij in eigen beheer uitgaf. Wij zijn hem dankbaar voor zijn bijdragen aan de 
geschiedschrijving van Udenhout en wensen zijn familie en levenspartner veel sterkte met het verlies 
van Henk.  
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Gedicht 
In memoriam Kees van Kempen (1953 – 2023) 
Martin de Ruijter 
 
Kees omarmde het verleden  
vanuit zijn warme interesse 
in het wel en wee  
van de mens door de eeuwen heen 
Genereus zijn liefde voor geschiedenis 
die met het verstrijken der jaren 
nimmer afliet, nooit verarmde 
 
Uit de ruïnes van de historie richtte hij 
met zijn boeken monumenten op  
die hij ruimhartig en gul 
van ramen en licht voorzag 
en waarin hij de kamers  
van het verleden met passie  
en vuur verwarmde 
 
De archieven huiverden  
toen uit het niets de geschiedenis  
- zijn dierbare vriend - 
de rollen eensklaps omdraaide  
en Kees in haar kamers ontbood   
waar zij op haar beurt  
hém voor eeuwig omarmde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

Erfgoedcentrum voor Udenhout en Biezenmortel 
Jaarverslag ’t Schoor 2023 
Bestuur ‘t Schoor 

Herinnering aan Kees van Kempen 

In dit jaarbericht willen we - zoals gebruikelijk is - een korte weergave geven van de 
activiteiten en gebeurtenissen die in 2023 binnen ons Erfgoedcentrum de revue hebben 
gepasseerd. Echter, medio mei jl. werden we opgeschrikt met de trieste mededeling dat onze 
voorzitter Kees van Kempen vanwege ernstige gezondheidsproblemen zijn werkzaamheden 
voor ‘t Schoor moest neerleggen. Na een kortstondig ziekbed is Kees van Kempen op 20 juni 
2023 overleden. Kees was als bestuursvoorzitter en voorzitter van het schrijversteam dé 
grote spil van ’t Schoor. 

Met grote inzet en met passie deed hij zijn werk. Hij toonde een grote daadkracht, was uit op 
vernieuwing en verbetering en wist daarmee tegelijkertijd anderen volop te stimuleren en te 
enthousiasmeren. Niets was hem te veel. 

Zijn studie naar en kennis over de geschiedenis van Udenhout en Biezenmortel was 
bijzonder. Op 30 maart jl. vierde Kees zijn 70ste verjaardag. Op deze dag presenteerde hij in 
Ontmoetingscentrum ’t Plein te Udenhout samen met zijn schrijversteam een nieuw boek 
over de Brabantse geschiedenis in Udenhout en Biezenmortel. 

Op 10 juni jl. besloot het bestuur om Kees van Kempen te benoemen tot erevoorzitter van 
Erfgoedcentrum ’t Schoor. Daarnaast heet het schrijversteam vanaf dat moment het ‘Kees 
van Kempen Schrijversteam’. Met beide toekenningen uiten we onze zeer grote 
erkentelijkheid en waardering voor Kees.  

Naast zijn inzet voor ’t Schoor was Kees tevens sinds 2018 bestuurslid en sinds 2019 
secretaris van Stichting Brabants Heem. Hieruit voortvloeiend was hij ook voorzitter van het 
regio-overleg van Heemkundekringen in Midden-Brabant.  

Op 4 juni 2023 is aan hem de Bronzen Legpenning van Brabants Heem toegekend. 

Erfgoedcentrum ’t Schoor alsook Stichting Brabants Heem verliezen met het overlijden van 
Kees van Kempen een kundig, ervaren en gepassioneerde erevoorzitter respectievelijk 
secretaris. Wij zullen hem heel erg missen, maar nooit vergeten.  

Verder in deze Unentse Sprokkels is een gedicht en ‘In memoriam erevoorzitter Kees van 
Kempen (1953-2023)’ opgenomen. 

Het pand Schoorstraat 2 (bovenverdieping) 

Om onze bovenverdieping in het voormalige rectoraat netjes, veilig en goed toegankelijk te 
houden, moeten de medewerk(st)ers van de onderhoudsploeg en interieurverzorgsters de 
handen behoorlijk uit de mouwen steken. Het afgelopen jaar stond in het teken om het pand 
beter toegankelijk te maken voor mindervalide bezoekers. Hier zijn we al in geslaagd door 
het plaatsen van een tweetal trapliften en het buiten aanbrengen van extra verlichting. 
Vervolgens wordt de stoep bij de achteringang verhoogd, zodat het opstapje verdwijnt en het 
pand beter toegankelijk is voor mindervalide bezoekers. Ook wordt de lastige verhoging in de 
gang op de eerste verdieping aangepakt, er komt hier een geleidelijk op- en aflopende 
helling. Een ander bouwtechnisch probleem is het gewicht van de voorwerpen, boeken en 
archiefstukken in de verschillende ruimten. Om de tentoonstellingsruimten niet te veel te 
belasten, zodanig dat er geen schade aan het gebouw ontstaat, is het beter dat het totale 
gewicht van de tentoon te stellen zaken over het aantal kamers te verdelen. Dit aspect is ter 
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hand genomen en bijna afgerond. Voorwerpen die we voorlopig niet nodig hebben, zijn 
verplaatst naar het depot op de zolder van het oude Raadhuis.  

Onderwijs 

Ook dit jaar hebben we het scholenprogramma gedraaid. Niet alleen aan de groepen 5 en 6 
van basisschool De Wichelroede, maar nu ook met een uitbreiding naar de groepen 5/6 van 
Kindcentrum De Mortel, die voor de eerste keer hebben deelgenomen. Ook zij genoten van 
het bezoek aan het Erfgoedcentrum, de rondleiding door het dorp waar door een van de 
gidsen het een en ander verteld werd over de bijzondere gebouwen die onder het cultureel 
erfgoed van het dorp vallen, en het bezoek aan het Gilde Sint Joris aan het Kuilpad. Daar 
kregen de leerlingen eerst informatie over het Gilde, daarna mochten ze zelf aan de slag met 
oefenen in het vendelzwaaien en boogschieten, uiteraard onder begeleiding. We zijn heel 
enthousiast over deze toevoeging aan het programma aangezien het Gilde zeker een goed 
voorbeeld is van immaterieel erfgoed in ons dorp.  

Groep 6 van basisschool De Wichelroede heeft een fietstocht gemaakt door het buitengebied 
van Udenhout en Biezenmortel, met een rustmomentje bij restaurant De Rustende Jager en 
een lekkere  

verrassing op het eind van de tocht bij de IJshoeve Uijlenborch. Helaas kwam het bezoek 
aan de kinderboerderij van Landpark Assisië te vervallen, wegens 
verbouwingswerkzaamheden.  

We realiseren dit programma dankzij de medewerking van onze vrijwilligers, onze gidsen. 
Deze groep is dit jaar uitgebreid met een 5-tal nieuwe mensen die zich inwerkte om in de 
toekomst ook als gids mee te lopen en fietsen. En gezien de uitbreiding met Kindcentrum De 
Mortel is dit heel hard nodig om ons programma ook in de toekomst aan onze jeugd goed te 
presenteren.  

Schrijversteam 

Het schrijversteam onder leiding van Kees van Kempen presenteerde in maart 2023 het 
jaarboek Unentse Sprokkels 20. Voor het jaar 2023 stond nog een tweede boek op de rol 
met de titel “Over de notaris van Udenhout en Biezenmortel”. Het boek was in mei in de 
afrondende fase toen bleek dat Kees ongeneeslijk ziek was. Kort voor zijn overlijden besloot 
het schrijversteam de naam van Kees aan het schrijversteam te verbinden. We hebben Kees 
zelf nog verteld dat het schrijversteam voortaan het “Kees van Kempen Schrijversteam” zal 
heten. Het schrijversteam heeft gezorgd dat het boek over de notaris klaar om te drukken 
werd gemaakt. Door omstandigheden is het notarisboek op 7 september in kleine kring door 
Lia Clement en Frank Scheffers gepresenteerd. Speciaal voor de presentatie hebben we een 
filmpje gemaakt waarbij met moderne techniek een zestiende-eeuws portret van een notaris 
tot leven komt en de toeschouwer het verhaal vertelt van het Udenhoutse notariaat. De 
komende boekpresentaties zullen weer als vanouds voor iedereen bij te wonen zijn. Het 
team heeft Frank Scheffers als hun nieuwe voorzitter van het schrijversteam benoemd. Frank 
maakt al sinds het begin in 1992 deel uit van het schrijversteam.  

Collectie 

Wegens groot succes is de wisselexpositie over de jaren zestig verlengd. Een deel van de 
expositie wordt later opgenomen in de vaste collectie. De ruimte beneden is ook opnieuw 
ingericht. Een vitrine is gevuld met bijzondere voorwerpen uit de collectie en de bezoekers 
worden op een nieuw groot scherm met een introductiefilmpje over ’t Schoor welkom 
geheten. De mensen weten ons nog steeds te vinden als het gaat om het bewaren voor het 
nageslacht van bijzondere voorwerpen en geschriften. Zo kregen we een gietijzeren 
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kanonskogel van 6,6 kilo aangeboden die in 1993 in een tuin aan de Lange Trekke is 
gevonden. We laten onze collectie ook graag buiten het erfgoedcentrum zien. Zo staat er al 
enkele jaren een vitrine van ’t Schoor in het atrium van de Eikelaar. In 2023 is de inhoud 
weer vernieuwd. Ook in de bibliotheek kunnen bezoekers ’t Schoor tegenkomen waar 
periodiek een foto-expositie is te zien.  

Digitalisering  

Diverse vrijwilligers zijn enthousiast bezig om voorwerpen, bidprentjes, foto’s en documenten 
te digitaliseren. De teller staat inmiddels op ruim 56.000 foto’s, 7.000 objecten, 6.000 PDF-
documenten en 9.000 bidprentjes. Een bijzondere vermelding verdient ook de persoonlijke 
collectie van Kees van den Bersselaar. Kees, en zijn persoonlijke collectie, stonden aan de 
basis van ’t Schoor. We hebben voor de uitgaven en exposities dankbaar gebruik gemaakt 
van ontzettend veel van zijn foto’s en documenten. Enkele vrijwilligers zijn al een tijd bezig 
om de nog in zijn persoonlijke archief bevindende foto’s en documenten te digitaliseren. 
Belangrijk is om zoveel mogelijk informatie over de foto’s en voorwerpen toe te voegen in het 
collectieregistratiesysteem Memorix Maior. Een speciaal werkgroepje met veel parate kennis 
over het oude Udenhout/Biezenmortel en de Udenhouters/Biezenmortelnaren van vroeger 
komt regelmatig op de woensdagmiddag bij elkaar om de beschrijvingen aan te vullen.  

Genealogie 

Tot de collectie van ’t Schoor behoren ook digitale genealogische bestanden. In 2022 is ’t 
Schoor begonnen deze bij stamboomonderzoekers bekende website genealogieonline.nl te 
uploaden. Inmiddels bestaat het bestand van ’t Schoor uit meer dan 5.000 personen en het 
zal nog verder groeien. Iedere maand worden de pagina’s van ’t Schoor zo’n 500 keer 
bekeken. Velen gebruiken onze gegevens om hun eigen stamboom completer te maken.  

Openstelling en rondleidingen op ’t Schoor 

Er was en is tijdens de openstellingsuren steeds meer inloop van mensen met vragen over 
heemkundige onderwerpen en over familie- en stamboomonderzoek. De helpdesk-functie 
wordt steeds belangrijker en medewerkers van het Erfgoedcentrum zijn daar heel blij mee. 
Ook worden er dan aan de bezoekers veel boeken verkocht. De openstelling op de tweede 
zaterdagmiddag van de maand is een succes gebleken. Mede vanwege de expositie over de 
jaren ’60 komt er ook een wat jongere generatie bezoekers op ‘t Schoor. 

Wat betreft de rondleidingen hebben we leden van de Heemkundekring Tilborch op ‘t Schoor 
mogen ontvangen, evenals een groep dames van de KVG uit Berkel-Enschot en de heren 
van de gezelligheidsclub Feniks. Ook een aantal familie- en/of vriendengroepen werd apart 
rondgeleid. Het bezoek aan ’t Schoor was dan een onderdeel van hun (dag)programma. En 
wat opvalt is dat er bij bezoekers steeds mooie herinneringen worden opgehaald. 

Open Monumentendag 2023  

Op zaterdag 9 september was vanwege het nieuwe boek ‘Over het notariaat’ de dag 
ingericht naar dit thema. Het notariskantoor Schoorstraat 5 was geopend. Bijzonder was het 
om een kijkje te mogen nemen in de grote (brandvrije) kluis, waar ontelbare documenten en 
akten opgeslagen liggen: stille getuigenissen van de geschiedenis van de inwoners van 
Udenhout en Biezenmortel. Uiteraard was ook het Erfgoedcentrum geopend om daar o.a. de 
vitrinekast met oude voorwerpen van de diverse notarissen te bekijken. Centraal op die dag 
stond het voormalige Raadhuis van Udenhout, waar de hele dag activiteiten plaatsvonden, 
zoals een foto-expositie, een verkoop van tweedehands boeken en men kon informatie 
krijgen over verschillende digitale bronnen, zoals de notariële archieven, het kadasterarchief 
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en genealogieonline.nl. Ook was het filmpje over de geschiedenis van het Udenhoutse 
notariaat op een groot scherm te zien.  

Ook werd er op deze dag een veiling georganiseerd waarbij een dertigtal schilder- en 
kunstwerken van Udenhoutse kunstenaars werden geveild. We mochten op deze Open 
Monumentendag 130 bezoekers/kopers ontvangen en daarvan waren bij de afsluitende 
kunstveiling zelfs 50 personen aanwezig. Er moesten zelfs mensen staan! Veilingmeester 
Ruud Oerlemans bracht op ludieke wijze de kunstwerken aan de man/vrouw. Zijn opening 
was hilarisch. Hij kwam in stofjas binnen omdat hij dacht dat hij iets moest komen” vijlen”. We 
kunnen terugkijken op een zeer geslaagde Open Monumentendag 2023. 

Cursus “Geschiedenis en erfgoed van Udenhout en Biezenmortel” 

In het voorjaar zijn voor de zesde keer de erfgoedcolleges over de geschiedenis van 
Udenhout en Biezenmortel gegeven. Twintig zeer geïnteresseerde deelnemers genoten vier 
avonden in de bibliotheek en op kasteel De Strijdhoef van de vele verhalen. De deelnemers 
waren na afloop heel enthousiast over de door onze vrijwilligers gegeven colleges. 

Samenwerking met de bibliotheek 

Zoals eerder aangegeven, bood de bibliotheek ruimte voor de cursus “Geschiedenis en 
erfgoed van Udenhout en Biezenmortel”. 

Daarnaast is in 2023 tweemaal een foto-expositie in de bibliotheek gehouden. De eerste 
expositie ging over de geschiedenis van de bibliotheek en de tweede expositie over het 
notariaat naar aanleiding van de presentatie van het nieuwe boek in september. Deze 
exposities worden altijd goed bezocht en bekeken. Daarnaast verzorgde onze secretaris Lia 
Clement een presentatie tijdens de bijeenkomst in het kader van de viering van “25 jaar 
bibliotheek Udenhout op het Tongerloplein”. 

 

Overige activiteiten 

- Op 13 januari hield Kees van Kempen in samenwerking met Stichting Funerair Erfgoed  
   Tilburg een rondleiding op het kerkhof bij de Sint Lambertuskerk en vertelde o.a. de |       
   geschiedenis van bijzondere graven op dit kerkhof. 

- Jan Denissen heeft op verzoek van Udenhouts Belang voor de deelnemers van de  
   tuintjesactie een lezing gehouden over de mooiste bomen van Udenhout en Biezenmortel,  
   waarover een artikel is opgenomen in Unentse Sprokkels 20. 

- De plaatselijke Dodenherdenking op 4 mei, jaarlijks georganiseerd door ’t Schoor en  
  Udenhouts Belang, vond plaats op het kerkhof in Udenhout. Ook de beide gilden werkten  
  hieraan mee. Het is mooi te constateren dat steeds meer mensen, ook jongeren, bij deze   
  herdenkingsbijeenkomst aansluiten. 

 Vrijwilligers 

In 2023 bestond de groep vrijwilligers uit meer dan 30 personen. Zij zijn samen 't Schoor: Zij 
zorgen voor de uitstraling en de goede publiciteit van ’t Schoor en zijn als het ware onze 
‘ambassadeurs’. Door hun inzet is het Erfgoedcentrum gratis te bezichtigen en zij zorgen 
ervoor dat de ruimtes op het Erfgoedcentrum er ook geordend en netjes uitzien. Verder 
organiseren zij tentoonstellingen, verzorgen presentaties, maken (vele) publicaties en 
onderhouden en digitaliseren onze collectie etc. Er worden steeds meer materialen digitaal 
aangeboden. In 2023 sloten Louis van Keulen en Martin de Ruijter aan als nieuwe 
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vrijwilligers. Zij vullen op diverse onderdelen ons vrijwilligersteam aan. Nieuwe vrijwilligers 
zijn altijd van harte welkom! 

Daarnaast hebben zich 3 nieuwe projectvrijwilligers gemeld om bij het scholenprogramma te 
ondersteunen. Wij verwelkomen hier dan ook Thea Mallens, Frans Diederen en Guus 
Heemstra van harte en wensen hen veel succes met hun werkzaamheden.  

Charles Boogers is in oktober gestopt als vrijwilliger. Wij zeggen hem hierbij hartelijk dank 
voor zijn inzet.  

Een bijzonder mooi moment dit jaar was dat Ria van der Meijden-Robben op 26 april een 
koninklijke onderscheiding ontving. Zij kreeg de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-
Nassau ook voor haar jarenlange vrijwillige inzet voor ‘t Schoor. Ria is lid van het 
onderhouds- en collectiebeheer team en verzorgt ook rondleidingen.  

Financiële ondersteuning: stutten en steunen, sponsoren en diverse subsidies 

Naast de vrijwilligers zijn ook de financiële vrienden van Erfgoedcentrum ’t Schoor belangrijk 
voor de continuïteit, vrienden die als stut elk jaar een financiële bijdrage geven om het werk 
allemaal te financieren. Op 1 december 2023 had ’t Schoor 55 stutten en steunen. 

In 2023 hebben we naast de opbrengst van de verkoop van het door Kees van Kempen en 
het schrijversteam gepresenteerde nieuwe boek over de Brabantse geschiedenis van 
Udenhout en Biezenmortel ook financiële ondersteuning gehad voor de plaatsing van de 
twee trapliften in ons gebouw. Daarbij zijn we tevens de Stichting Ouderensteun ’s-
Hertogenbosch, Coovels Smits Stichting en de Stichting Baeten Geven Fonds dankbaar voor 
hun giften en financiële bijdragen aan het door Kees van Kempen bedachte 
mobiliteitsproject. 

Een bijzondere financiële ondersteuning voor een langere periode heeft onze erevoorzitter 
Kees van Kempen in zijn testament geregeld. Het is een boekenfonds dat kan bijspringen als 
toekomstige uitgaven van ’t Schoor niet kostendekkend zijn. Dat maakt het mogelijk om dan 
toch dat  stukje Udenhoutse en Biezenmortelse geschiedenis vast te leggen voor het 
nageslacht 

Daarnaast ontvangen we een financiële ondersteuning van een viertal Udenhoutse bedrijven 
door middel van het plaatsen van een advertorial in het Jaarboek Sprokkels 20. 

Van de Stichting De Vinckenslag HL en de Boudewijn van Gorp Stichting hebben we een 
financiële bijdrage ontvangen voor de uitgifte van het boek “Over de notaris”, waardoor het 
een mooi kleuren drukwerk is geworden.  

Vanuit de actie ‘RABO ClubSupport’ waarbij een stem op Erfgoedcentrum ’t Schoor kon 
worden uitgebracht, hebben we in 2023 een mooi bedrag van € 1.254,62 ontvangen.   

Bestuur 

Vanaf maart sloot Wil Broos aan als bestuurslid met o.a. het aandachtsgebied Open 
Monumentendag, als opvolger voor deze taak van Frans Goossens. Na het plotselinge 
overlijden van onze erevoorzitter Kees van Kempen is hij bereid gevonden om per 16 
september 2023 de taak van nieuwe voorzitter van ’t Schoor op zich te nemen. Wij zijn blij 
dat Wil bereid was om deze taak op zich te nemen. Wil Broos is de vijfde voorzitter van ’t 
Schoor. Zijn voorgangers waren: Harrie van den Bersselaar (1990-2000), Harry Goos (2000-
2010), Frans Goossens (2010-2020) en Kees van Kempen (2020-2023). 
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Vervolgens heeft Frank Scheffers binnen het schrijversteam de door het overlijden van Kees 
van Kempen opengevallen taak als voorzitter van het Kees van Kempen Schrijversteam op 
zich genomen.  

Het bestuur stelde al eerder het visiedocument Ontmoet het erfgoed van Udenhout en 
Biezenmortel vast. Daarin staat welke onderwerpen de komende tijd als richtsnoer en 
leidraad voor de activiteiten van 't Schoor gelden. Vanwege een naamswijziging van 
‘Heemcentrum’ naar ‘Erfgoedcentrum’ werden er dit jaar ook nieuwe statuten opgesteld.  

Actief en zichtbaar in het dorp  

Erfgoedcentrum ’t Schoor is niet weg te denken uit onze dorpen. Het Erfgoedcentrum laat 
zien waar we vandaan komen en wie we als mensen in Udenhout en Biezenmortel zijn. Door 
onze geschiedenis te laten zien, krijgen we inzicht in onze plaatselijke identiteit. 

Velen – zoals eerder aangegeven - hebben in 2023 ons gebouw in de Schoorstraat, alsmede 
de verschillende activiteiten en bijeenkomsten elders in ons dorp bezocht. Ook digitaal weet 
men ’t Schoor te vinden! Het is mooi om hier te melden dat berichten en foto’s op onze 
Facebookpagina vaak in een jaar wel méér dan 1000 keer worden bekeken. Tel daarbij op de 
ca. 500 bezoekers per maand van de website genealogieonline.nl, waar Udenhoutse en 
Biezenmortelse stambomen te vinden zijn, dan kunnen we constateren dat veel mensen zo ’t 
Schoor ook thuis ontmoeten en we duidelijk in een behoefte voorzien. 

De volgende slogan is dan ook zeker van toepassing:  

De boeiende historie van de dorpen Udenhout en Biezenmortel: waard om 
doorgegeven te worden aan de volgende generaties!  

Loop eens binnen in ons Erfgoedcentrum! We zijn geopend op donderdag tussen 11.00 en 
15.00 uur of op de tweede zaterdag van de maand tussen 13.30 en 16.30 uur. U bent altijd 
van harte welkom. 
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Inhoudsopgave 

 

1. In Memoriam Kees van Kempen 
           Kees van Kempenschrijversteam 

2. Udenhoutse popmuziek, The Nervous Neighbours en Entrance 5    
Martin de Ruijter 

3. Wolven in de 17e en 18e eeuw in Udenhout 
Cees de Werdt 

4. Fotokroniek, De bibliotheek door de eeuwen heen 
Lia Clement-Verhoeven 

5. Advertorial Plus Ammerlaan 

6. Veldnamen deel 8 (slot) 
Luud de Brouwer en Frank Scheffers 

7. Advertenties uit de jaren zestig 
Lia Clement-Verhoeven en Riet Heessels-Felen 

8. Advertorial De Rustende Jager 

9. Mooie of bijzondere Udenhoutse bidprentjes, deel 4 
Jan Denissen 

10. Advertorial Jos van den Bersselaar 

11. Jong zijn in de jaren vijftig en zestig, Ria van der Meijden 
Jan Denissen 

12. Vroeger en nu 
Frank Scheffers 

13. Fotokroniek 2023 
Lia Clement-Verhoeven 

14. Vijftig jaar geleden, 1973 
Jan Denissen en Annie van Roessel-Kolen 

15. Advertorial Boomrooierij Weijtmans 

16.  De watersnoodramp van 1953 
Kees van Kempen † 

17.  De collectie van ’t Schoor 
Frank Scheffers 

18. Pietje Paas en Hannes den Haomer over ut slachte 
Jan Denissen 
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19. Een vredig plaatje in de Groenstraat in 1940 
Henk Haen 

20. Gedicht: In memoriam Kees van Kempen 
Martin de Ruijter 
 

21. Jaarverslag ’t Schoor 2023 
Bestuur ’t Schoor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


